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AYŞEGÜL KALKAN 


DOSTLUK 

Merhabalar efendim. 

Şubat ayınız iyi geçiyordur umarım. Julius Caesar'ın 1 gününü alıp kendi adını taşıyan July/Temmuz ayına eklemesi ve sonrasında imparatorluk yapan Augustus'un da altta kalmamak için olsa gerek, yine 1 gün alarak kendi adını taşıyan Ağustos'a eklemesi sebebiyle kırpıla kırpıla kuşa dönen yılın 

en kısa ayı Şubat. Bununla birlikte kısacık ömrüne belki de hayati önem taşıyan bazı günleri de sığdırmış bir ay. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü mesela. Bu zehre hiç başlamamak en ideali ama bence bırakmak 
için de hiçbir zaman geç değil. Sonra 20 
Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü var. Hani Şu "evrensel ve kalıcı bir barışın ancak sosyal adalet temeline dayalı olarak kurulabileceği” ifadesi ile 2009 yılında kutlanmaya başlanan günden bahsediyorum. 

Birçoklarımız içinse Şubat ayının en önemli 
2 günü Sevgililer Günü ve biz Kanada'da 
yaşayanlar için, Aile Günü. Gerçi sevginin 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de ailenin de günü olmaz ya da böylesine önemli kavramlar 1 güne sığmaz. Ama adını koymazsak da erteleyip duracağımız kesin 

Ne garip şu insanoğlu; randevusuna 1 dakika geç kalmaz ama annesini haftalarca aramaz. 
dedikodudan geri kalmaz ama çocuğunun gününün nasıl geçtiğini sormaz, dizisini zinhar kaçırmaz ama eşinin suskunluğuna aldırmaz. 
Demem o ki, Sevgililer Günü, Aile Günü gibi 'emrivaki zamanlar, en azından gerçekten önemli olanın farkına varmak için oldukça faydalılar. 

Fakat sosyal medya hesabınızda en çok Tike” alacak fotoğrafı paylaşmak için kullanmayın 

bu günleri. Dünya kadar borca girip hediye 

de almayın. Ailenizi ne kadar sevdiğinizi göstermek için aile bütçesinde deprem yaratmaya gerek yokki. Sevginizi ifade etmenin yolu düzinelerce kırmızı gül almaktan geçmiyor ya da size düzinelerce kırmızı gül hediye edilmemesi sevilmediğiniz anlamına gelmiyor. 
Bence bu iki önemli günün ortak özelli 

dostluk. Sevgiyi ayakta tutanın da ailenin tutkalının da dostluk olduğunu düşünüyorum. 
Samimiyet ve iyi niyet gözlüklerinizi takınca siz de bunu daha iyi göreceksiniz, eminim. 

Dostluk nedir, dost kimdir derseniz, cevabı Kaf dağının öte ucunda aramaya gerek yok ama tarifi o kadar basit de değil. Farsça kökenli bu sözcüğün yeri doldurulamıyor çünkü. Arkadaş o kadar derin bir bağ ifade etmiyor, friend ise pekçok İngilizce sözcük gibi yüce duyguları tarif etmeye kafi gelmiyor. 

İnsanın hayatında birçok arkadaşı, çevresinde pek çok yakını bulunsa da bu insanların hepsi dost kategorisine girmiyor mutlaka. Mesela her durumda yanımda olan kişi dostumdur desem, değil. Dostum dediğim kişi, yanlış yaptığım durumda yanımda müdahele etmeden öylece 


duruyorsa ya da sonradan yanlış yaptığımı anlatıp, beni yanlışımdan çevirmiyorsa, dostluğu tartışılır bence. Diğer yandan en kötü şartlarda bile yanımda olacağına güvendiğim kişi bana dosttur. Kısacası, anlatılmaz, yaşanır denilen kavramlardan biri dostluk 

Güzel günlerde mutluluğumuzu paylaşan, zor günlerimizde ise sıkıntımızı hafifletmemiz için canla başla uğraşan kişiler var ya, işte onlar dost. 

Hayat ağır geldiğinde, tüm dünya elbirliği etmişcesine üstümüze geldiğinde ve mutluluğun altın kurallarını bir türlü hatırlamadığımızda allem edip kallem edip bize el veren, güneşi kara bulutların arkasından çekip getiren kişidir dost 

O kadar şairane olmaya gerek yok diyorsanız, dişimizin arasında maydonoz kaldığını ya da giydiğimiz kıyafetin hiç yakışmadığını başkası söylese büyük ihtimal yerin dibine gireceğimiz ama o söylediğinde utanmadığımız kişidir dost Şimdi bir nefeslenin ve dostlarınızı gözünüzün önüne getirin isterseniz. Eşiniz, sevgiliniz, çocuklarınız, ebeveyniniz dostunuz mu? Peki siz onlara ne kadar dostsunuz? 

Dostuna hayallerini, arkadaşına olayları anlatırsın derler. Akşam yemeği hayallerinizi paylaşarak mı geçiyor, yoksa günün olaylarını anlatarak mı? 

Bence bu sene bir değişiklik yapın, Şubat ayındaki özel günleri gerçekten kutlayın Verilebilecek en güzel hediyeyi verin sevdiklerinize: Zamanınızı. Çünkü zaman demek, ömür demek; sevdiklerinize zaman ayırmaksa, onlara ömrünüzden gönlünüzden koptuğu kadarını vermek demek. İster Sevgililer Günü'nde, ister Aile Günü'nde, bu sene dost olun sevdiklerinize. 

Perfect olun, Perfect kalın efendim. 
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Perfect Gazete'ye hoşgeldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? 
Merhabalar, ben Kadir Yılmaz. 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Fakültesi'nden mezun oldum. Masterimi bitirdikten hemen sonra da Kanada'ya geldim. 
Temmuz 1981'de. 


Kanada fikri nasıl oluştu? 
Üniversite yıllarında 4 arkadaş Avrupa'yı denemek ve mümkünse orada yaşamak istiyorduk. Olmazsa Türkiye'ye dönüp eğitimimize devam etme kararı almıştık. 

Tabi o zamanlar deli doluyduk. Fransızcam, çek iyi olduğu için ilk tercihim Fransa'ydı Göçmenlik için başvurdum. Mülakatta o sıralarda Türkiye'den göçmen almadıklarını ama Kanada'ya başvuru yapabileceğimizi söylediler. O zamana kadar Kanada'yı hiç duymamıştım. Sonra mektupla Kanada'ya göçmenlik için başvurdum. Bu arada bir yandan Adapazarı'nda üniversitede iken 

burs aldığım Türkiye Elektrik Kurumu'nda çalışmaya, diğer yandan da İstanbul'da master yapmaya başladım. O zamanlar Türkiye'de Kanada konsolosluğu olmadığı için federal 

ve Guebec eyalet yetkilileri yılda birkaç kere Türkiye'de Etap Oteli'nde başvuranlarla görüşme yapıyorlardı. Mülakatta hem Kanada federal hem de Guebec eyalet temsilcileriyle görüştüm. Ouebec temsilcisiyle yaklaşık yarım saat konuşup ondan onay aldıktan sonra bir de federal temsilciyle görüştüm. Federal temsilci benim teknik donanımım ve meslek bilgilerimin. 
Ontario için daha uygun olduğunu ve Ontario'ya gelirsem daha rahat iş bulacağımı söyledi. 


İngilizce biliyor muydunuz? 

Hiç bilmiyordum. Fakat federal temsilci beni dil eğitimi almam için okula göndereceklerini ve bütün masrafların da kendileri tarafından karşılanacağını söyledi. Toronto'ya gelmeye karar verdim ve 3 ay içinde işlemlerim tamamlandı. 

Kanada'ya ayak bastığınızda nelerle karşılaştınız? 


ei 
BİR 


Cesaret ve çalışkanlığın öyküsü 


Beni karşılayacak kimse yoktu. Havaalanındaki gümrük görevlisi Fransızca olarak hoşgeldiniz dedi ve dışarı çıktım. Bavulum geldi. Baktım, beni bekleyen kimse yok. Gece saat 10. 
İçeri geri girmek istedim, giremezsin dediler. 
Ne yapacağımı sordum, otele gitmemi söylediler. Turist gibi taksi çağırıp bir otele gitmek istediğimi söyledim. Cebimde sadece 
250 dolarım var, 40 dolarını taksiciye 
verdim. Taksici beni lüks bir otele getirdi. 
Tesadüfe bakın geldiğim gün burada Victoria Günü'ymüş. Otelin gecesi 85 dolar, benim haftasonunu o otelde geçirecek param bile yok. İlk gecenin parasını verdim. O gece otelde kaldım. Ertesi gün göçmelik bürosunu va mesaja düşüyor. Üstelik İngilizce, anlamıyorum. Daha ucuz bir otel bulmam gerektiğini düşünüp, yürüye yürüye şehir merkezinde 35 dolara bir otel buldum. 
Pazartesi günü tekrar göçmenlik bürosunu aradım. Telefona çıkan görevli bana yolu tarif etti, oraya varınca da çok iyi karşıladı. Paramın kalmadığını söyleyince bana bir oda buldu. 
Bu arada da İngilizce kursuna kaydolmama 


yardımcı oldu. Sosyal sigorta kartı, sağlık kartı gibi gereklilikleri nereden halledeceğimi söyledi. 


Burada kendi toplumunuza nasıl ulaştınız? 

O dönemde burada iki hafta sürecek bir Türk film festivali vardı. Orada Türkçe konuşan 

Pia isimli bir kızla tanıştım. Yardıma ihtiyacım olursa yardım edebileceğini söyledi. İngilizce kursunun başlamasına daha birkaç hafta 

vardı. Bu arada da gazetelerin iş ilanlarına bakıyordum. İngilizcem yoktu ama teknik terimleri anlayabiliyordum. Dil bilmeden mühendis olarak çalışamayacağımı biliyordum; bu yüzden teknolojist ilanlarına bakıyordum. 
Pia'dan benim için birkaç işyerinden randevu almasını rica ettim. Resume yazmak konusunda da epey yardım aldim ondan. 

En sonunda havaalanına yakın bir yerde bir firmayla görüştüm. Sahibi Fransızca biliyordu. 
Mühendis olduğumu söylemedim. Beni başmühendisle tanıştırdı. Birkaç şema gösterdi, aletleri nasıl kullandığıma baktı. Bunlar benim için çok kolay şeylerdi tabi. Sonunda Pazartesi başlayabileceğimi söyledi. Kanada'ya ayak bastıktan 3 hafta sonra bir işim vardı. 


Çalışmaya mecbur muydunuz? 
Hayır. Çalışmayıp sadece dil kursuna gitsem de olurdu. Fakat bir an evvel sektörün içine girmek istedim. Bu arada İngilizce öğrenmeyi de ihmal etmedim tabi. Kendime küçük bir televizyon alıp çizgi film izlemeye başladım. 


İş hayatınızda ne gibi zorluklarla karşılaştınız? 


ZAMANLAR 


” Verdiğiniz karar, içinde bulunduğunuz şartlarda verebileceğiniz en doğru karardır.” 
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Birkaç hafta orada çalıştıktan sonra üzerinde çalıştığımız projedeki hataları farkettim. Bu sırada patronumuz yapılan bir yığın aletler müşteriden geri döndüğü için oldukça kızgındı Başmühendis hatayı müşteriye buluyordu Fakat bunun iyi bir dizayn olmadığını ben biliyordum. Fransızca olarak projedeki hataları patronumuza anlattım. Nereden bildiğimi sordu Aslında mühendis olduğumu fakat İngilizcem olmadığı için mühendislik yapamadığımı söyledim. Diplomamı görmek istedi. Ben 

gelir gelmez diplomamın burada Toronto Üniversitesi'nin diplamasıyla eşdeğerde olduğunu onaylatmıştım. Ertesi gün diplomamı götürdüm. Oradaki başmühendisin yerine ben başladım. 

Yıllar sonra birçok projede birlikte çalıştık. 
Sonra daha büyük bir şirketten araştırma geliştirme alanında teklif aldım. Özel olarak çalışmaya başlayana kadar iş hayatım hep araştırma geliştirme üzerine oldu. 


Bu arada yalnızsınız, aileniz yok. 
Yok 


İletişim nasıl kuruluyordu? 

Burada homesick olmak derler ya, ben geldikten 1 hafta sonra onu hissettim. 
Türkiye'deyken aklıma böyle bir hisse kapılacağım gelmezdi. 15 gün sonra hemen hemen 2 günde bir evi arayp, annemle, kardeşlerimle telefonda konuşuyordum. 


Kalabalık bir seden mi geldiniz? 

Annem, babam, 3 kızkardeşim 2 de erkek kardeşim var. İlk yıl gidemedim ama sonra her yıl birkaç haftalığına da olsa hep gittim Türkiye'ye. Her fırsatı değerlendirdim gitmek için, 

Bu arada buradaki sosyal hayatınız nasıldı? 

Ben sık sık üniversiteye gidip geliyordum. 
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Meğer aynı dönemlerde benim yaş grubumdan 10-15 kişi kadar kişi gelmiş buraya. Toronto Üniversitesi'nde folklor oynanıyormuş. Onlarla tanıştım. Birlikte 1981 yılında Anadolu Halk Oyuncuları'nı kurduk. Her haftasonu biraraya geldik. Bu sayede hem folklor oynadık hem 

de yaşam boyu sürecek dostluklar kurduk. 
Dernekle birlikte birçok festivallere katıldık, organizasyonlar düzenledik, ödüller aldık. 


“Halk müziğiyle hep ilgili miydiniz? 
Üniversitedeyken saz ya da halk dansları 

çok ilgimi çekmezdi. Matematik öğretmeniyle benim aram çok iyiydi. Birgün beni bir davete çağırdı. Gittiğimiz davet, vurulan Cavit Orhan Tütengil'in eşi Şükriye Tütengil'in, yani bizim psikoloji hocamızın evinde idi. İçeride bir de baktım Ruhi Su oturuyor. Sazla ilk tanışmam, Ruhi Su aracılığıyla oldu. İnanılmaz derin bilgisi ve sohbeti olan bir kişi. Bize 2 türkü çaldı, saza karşı sempatim arttı. Buraya gelince de saz çalmaya başladım. Ve orada Ruhi Su ile birlikte söylediğimiz Karacaoğlan'ın “Bir bir yandan bir 


Halk müziğiyle hep ilgili miydiniz? 
"Sazla ilk tanışmam Ruhi Su aracılığıyla oldu. İnanılmaz. 
derin bilgisi ve sohbeti olan bir kişiydi. Bize iki türkü çaldı, 


RA 


bir yandan “ türküsünü buradaki konserlerimizin birinde söyledim ve her söylemede o geceyi hatırlarım. Hatta Orhan Gencebay dinlemeye başladım. 


O dönemde kitap, müzik gibi kaynaklara nasıl ulaşıyordunuz? 
Geldiğimde Toronto Referans Kütüphanesi'ni keşfettim. Diyebilirimki, İngilizce'yi sokakta, grameri o kütüphanede öğrendim. Onun dışında bir ara gazetelere üye oldum. Ama bu sürekli olmadı. Türkiye'yle ilgili haberleri genelde telefonla alıyordum ve telefon etmek çok pahalıydı. Her ay yaklaşık $150 kadar telefon bütçesi ayırmak zorundaydım. 


Biraz da mali durumlardan konuşalım. O dönemlerde ev almak, yatırım yapmak gibi imkanlarınız var mıydı? 
İlk 3 yıl ev almayı düşünmemiştim bile. İlk evimi 
1985 yılında aldım. 3 arkadaş aynı bloktan birer 
ev aldık. O zaman da sistem yine aynıydı ama aldığım ilk evin faiz oranı “9 Sti 


Peki nasıl cesaret ettiniz o kadar yüksek faizin altına girmeye? 

Hemen söyleyeyim. İlk dairemi 40bin dolara aldım. İki odalı bir apartman dairesiydi. Şimdi belki 3 katıdır. Ama o zamanlar hükümet ilk ev alanlara 5bin dolara kadar yardım ediyordu. 

Bir anlamda ön ödemeyi devlet karşılıyordu. İyi bir işte çalıştığım için kredi gibi sorunlarım hiç olmadı. 


Ve sonra burada kendi ailenizi kurdunuz... 
Tabi evlendim, çocuğum. 

oldu. Türkiye'ye 

gittiğimde eşimle 

tanıştık. İlk görüşte aşk 

gerçekmiş. 1-2 yıl çok sık 

gidip gelmeye başladım. 

Evlendik, sonra kızımız. 


a 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dünyaya geldi 


Kızınız dünyanın bir ucunda yaşamaya karar verse tepkiniz ne olurdu? 

İlke olarak kızımın dünyayı kendisinin tecrübe etmesinden yanayım. Ama pratikte bir baba olarak bunu nasıl yapabilirim bilmiyorum. Belki annesiyle gitmesini öneririm. İçim cız yapar mutlaka. Ona yapma diyemem ama kaygılarım da elbette olur. Bilgilerimi elimden geldiğince paylaşmaya çalışırım 


Peki 36 yılın muhasebesini yaptığınızda iyiki gelmişim. 
diyor musunuz? 

Evet diyorum. Ben hep yanlış da olsa bir karar vermişsem, içinde bulunduğum şartlar altında verilebilecek en doğru kararımın bu olduğuna inanmışımdır. Bununla birlikte iş icabı dünyada gitmediğim ülke neredeyse kalmadığı için Ülkeler arasında kıyaslama yapabiliyorum. 
Kanada'da olduğum için çok mutluyum. Ama bugünkü aklım olsa cebimde $250'la bu kadar büyük bir risk sanırım alamazdım. 


Son olarak Perfect Gazete okurlarına sizin söylemek istediğiniz birşey var mı? 

Perfect Gazete ikinci çocuğumuz. Onu büyütüp beslemek bizimde görevimiz. Fazla seyahat etmem nedeni ile Radio Perfect yayınlarını 

her Cumartesi dinleyemesem de gazeteyi yakından takip ediyorum. Perfect Gazete'nin herkesi kavrama ve bu anlamda toplumumuzda herkese ulaşabilme misyonunu önemsiyorum. 
Okuyalım okutalım diyorum. 


klerimizle gerçekleştirdiğimiz sohbetlerimizi sizlere naklederek hem eski 

iyor ve o zamanların Kanada'sını ilk ağızdan öğreniyoruz hem de bu çok değerli tecrübelerden faydalanma imkanı buluyoruz. 

Bir Zamanlar isimli köşemizde paylaşmak istediğiniz herşey için bize ulaşabilirsiniz. 


416.890.4240 


gelmiş olan bi günleri yadı 


Ge 


ZAMANLAR 


AE a kahvaltısı | 


«İçli köfte 


ş Tatlı çeşitleri 
E.OKURUNA ULAŞARAK «Su böreği « Yaprak sarma 12'DEN VURABİLİRSİNİZ « Ev yapımı mantı * Kuru patlıcan dolması 


HEMEN ARAYIN, KONUŞALIM 


416.890.4240 


1404 Yonge Street, Toronto, ON M4T 1Y5 
B: 416 - 923 - 3662 | C: 647 - 554 - 3663 


Özel günleriniz için isteğe bağlı menü ve meze çeşitleri 
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2017 bitti bitiyor derken, kendimizi Şubat ayını 
konuşurken buluverdik bile sevgili dostlar. 
Umarım genellikle sönük geçen kış ayları Aralık ayının partileri, ev buluşmaları ve yeni yıl kutlamaları ile sıcacık geçmiştir. Ocak ayı içinde kış mahmurluğu çöktüyse üzerinize 

lütfen silkinin ne olur. Şubat gümbür gümbür geliyor. Kısa belki ama dopdolu bir ay. Buraya sığdıramadığım kadar şenlikli etkinlikler yer alıyor kentimizde. Ben sayfam yettiğince sanat, 


kültür etkinliklerinden bahsetmeye çalışacağım. 
yine naçizane... 


Bir kez Robert Plant geliyor şehre. Onu etkinlik olarak yazmaya elim gitmedi çünkü biletler 350$'dan başlıyor ama hani derseniz ki, ilerde iyi ki efsane bir müzisyen görmüşüm derim, 

& ozaman paraya kıyın derim. Yeni grubu Sensation Space Shifters'la turneye çıkan Plant, müziğinde Afrika ritmi, country ve biues'u bir araya getirmiş. Ancak o buna cesaret edebilirdi herhalde. Şimdi gelelim biraz daha makul bütçeli sanat aktivitelerimize 


POSTMODERN JUKEBOX 
Massey Hall 
1 ŞUBAT 2018 


Retro severseniz buyurunuz. Youtube kanalıyla önce adını ve ilk müziklerini duyuran bu grup, jazz pianisti Scott Bradlee'nin eseri aslında. 
Klasikleri ve güncel pop şarkılarını “big band" tarzında yorumlayan grubun dokunmadığı bildik parça kalmamış neredeyse. Scott pop müzikle pek de arasının olmadığını ama dinleyicilerden istek geldikçe, gündemdeki parçaları *Big Band' tarzında yorumlarken kendisinin de pop tarza haksızlık etmiş olduğunu itiraf ediyor. 

Bu yılki son projelerinin adı *Swing the Vote' 

ve içeriğinde Justin Timberlake'den “Cry Me 

a River” ve Gwen Stefani'den “Hollaback 

Girl" bile barındırıyor. Belki ilk anda pek 

de sofistike gelmeyen bazı seçimler, bu big band yorumuyla çok da hoş ve beklenmedik güzellikte olmuş. İzleyiniz, dinleyiniz. 


KING CHARLES Il 
PANASONIC THEATRE 
10 ŞUBAT - 4 MART 2018 


Müthiş bir beceriyle kurgulanmış, gelecekte geçen, Shakespeare tarz ve tadında bir öykü. 
Prens Charles sonunda ana kraliçenin ölmesi üzerine, ömrü boyunca beklediği unvana kavuşmuş ve Kral lll. Charles olarak tahta çıkmıştır. İlk yapması beklenen yasaklamanın basın özgürlüğünü kısıtlamak olması pek canını sıkar ve bunu reddeder. Neredeyse 

iç savaşın eşiğine gelen İngiltere'nin maküs kaderini düzeltmeye çalışırken, gelini Kate'in kendi eşi Wiliam'! tahta geçirmek için çevirdiği entrikalarla uğraşmak zorunda kalır zavallı Charles. 


Mike Bartlett'in Londra'da ilk sergilendiğinden bu yana enternasyonal bir ilgi ve başarı 


yakalayan bu modern zaman Şekspir dramı sonunda Toronto'da. David Mirvish bizlere yepyeni ama eskimeyen dram öğelerini modem zamanlara uyarlayarak sunuyor. İddia ediyorum. 
ki bu sadece benim gibi en sıradan İngiliz dram ve komedillerini bile zevkle izleyen seyirciye değil, herkese çok keyifli anlar yaşatacak. 


CELEBRATING DAVID BOME 
Danforth Music Hall 
18 ŞUBAT 2018 


Bir kaç yıl önce AGO'da David Bowie sergisine gitmiş ve her bir duvara eski konserlerinden devasa boyutlarda yansıtılan görüntüleri izleyen , yerlere serilmiş minderlere ve her bir köşe başına ilişmiş bir sürü hayranının arasında büyülenmiş gibi oturmuştum uzunca bir süre. Sonra gidiverdi işte. Ocak 2018'de de gideli iki yıl olacak üstelik ama unutmak ne mümkün. İnsan daha da bir özlüyor şimdi. Eğer Bowie'ye karşı siz de bu hisler içindeyseniz, 
18 Şubat'ta Danforth Music Hal'e düşürün 
yolunuzu. Space Oddity zamanlarından, Blackstar dönemine uzanan, onun anısına yapılan bu müzik şöleninde ustanın eski dostları da yer alıyor. Gary Leonard, Angelo More, Mike Garson ve Andrew Belew Bowie için bir araya geliyor. Siz de orada olun onun için fırsatınız olursa. Eğer Bowie'nin eksantrik kişiliğini ve müziğini benim kadar sevdiyseniz onu bir de yakından tanıyanlardan dinleyin ve izleyin. 


63 - JOE SATRIANI, JOHN PETRUCCI AND 
PHİL COLLEN 

Massey Hall 

21 ŞUBAT 2018 


1996'dan bu yana her yıl yaptığı G3 konserinde bu yıl Dream Theater'dan John Petrucci 

ve Def Leppard'dan Phil Collen ile beraber çalıyor. Her birinin solo Ziyafetiyle başlayan gitar soloları, ikinci yarıda beraber cover yapacakları efsanevi 
Rock parçaları ile devam ediyor. Efsanevi derken “Smoke on 

the Water" yada 
“Voodoo Chile“ ve bilumum benzerinden bahsediyorum. Her gecesini yaklaşık en 

az bir saat gitarıyla geçiren kızım, bu ustaları beraber dinlediğimizden bu yana başka bir boyuta geçti hayranlığından diyebilirim. Sanırım 

her geceki pratikler bu gidişle iki saate çıkacak 
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MAURITZ DEZİGNER 


KÜLTÜR 
SANAT 


Hande Lena Roy 
Toronto 
MARK MORRIS DANCE GROUP 


Sony Centre for the Performing Arts 
24 ŞUBAT 2018 


1980'lerde Mark Morris tarafından kurulan bu modern dans topluluğuna yazılan eleştiriler pek olumlu, Diğer koreograflardan çok popular ve güncel müzikler kullanımı ile ayrıldığını söyleyen Morris, dansçılarına orkestranın seslerini de mimik ve canlandırma yoluyla yaptırması açısından da ayrı ve 

ilginç bir farklılık içeriyor. "İzlerken gözünüzü ayıramayacaksınız ve içiniz yaşam sevinci ile dolacak' denen bu dans gösterisine bir şans vermeye değer gibi. 


IDAN RAİCHEL 
Weston Recital Hall 
24 ŞUBAT 2018 


Modern dans topluluğuyla aynı tarihte dan. 
Rachel da Toronto'da. Kuzey Amerika türünün bir parçası olarak kentimize gelen Rachel, Afrika, İsrail ve Arap ritimleri ve ezgilerini 

2002 yılında ilk ortaya çıktığı zamandan beri 
müthiş bir başarıyla harmanlıyor. Bu renkli etnik ve kültürel öğeleri müziğinde birleştiren müzisyen, politik geçmişi acılar ve savaşlarla yorgun düşmüş dünyanın bu bahtsız coğrafi bölgelerinin bahtını, ışıldayan yüzünü yansıtıyor. Müzik dinletirken, sırf yapısı ile bile barış mesajı veriyor. Bizim ezgilere de yakın sıcacık müziğini keşfetmek isteyenleriniz için bir gün Toronto'da sadece, sonrasında kim bilir Kuzey Amerika'da nerede olacak büyük konser türünün kapsamında. 


Neşeli, mutlu, huzurlu ve sanat dolu bir Şubat ayı dilerim 


MİNİSTRY OF MUNICIPALAFFAIRS MİNİSTRY OF HOUSING REGİSTRATTON. 
MURAT OZGUR DESIGN BUNLD BCIN#107211 


CUSTOM DESİGNS FOR NEW BULLDS/ ADDITLONS/ RENOVATIONS 


COMMITTEE OF ADJUSTMENT APPLICATIONS - MİMARİ PROJE ÇİZİNİ 

CONSTRUCTLON PERMITS - İNŞAAT RUHSAT ALIMI CONSTRUCTION MANAGEMENT. UYGULAMA KONTROLÖRLÜĞÜ 
647 505 62 59 İ 


WAMMAURTTZDEZIGNER.COM MAURITZDEZIGNERGHOTMALL.COM. 
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GÖÇMENLİK 
VE 
İZ 


Licenced Immigration Consultant ICCRC NO: R517776 


PARENT GRANDPARENT PROGRAM 2018 “PGP” Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık kurumu (IRCC - 


immigralan: Ralğees and Ciizenanip anana) 2018 Yıl içinde ARABANIZLA İLGİLİ ebeveynlerine ya da büyük anne ve büyük babalarına sponsor olmak HER TÜRLÜ SORUNUNUZ İÇİN 


isteyen Kanada vatandaşlarının ve PR (Permanent Resident) kartı sahibi (daimi ikamet izni olan) kişilerin başvurabileceği “PGPProgramını yeniden açtı 
Sponsorlukta ilk aşama olarak doldurulması gereken başvuru formu internet ortamında yayınlanmış bulunmaktadır. Ebeveynlerine ve büyükanne-babalarına sponsor olmak isteyen Kanada vatandaşlarının ya da PR kartı olanların 1 Şubat 2018 tarihi gece saat 12'ye kadar açık kalacak olan bu formu doldurmaları gerekmektedir. Sponsorluk başvuru formunun gönderilmesi bir başvuru şekli değildir. Sadece Kanada vatandaşlarının ve PR kartı olanların ebeveynlerine sponsor olmasına izin! 
alınabilmesi için gerekli ilk adımdır. HİZMETİNİZDE Form tüm sponsor adaylardan, finansal yeterlilik de dahil olmak üzere, gerekli bütün kriterlerin sağlanmış olduğundan emin olabilmeleri için 416.630.1444 uygunluk şartlarını öncelikle değerlendirmelerini ister. Güncellenmiş sponsorluk formu, bu form üzerinden başvuruyu yapacak kişiden, sponsor olarak getirmeyi arzu ettiği kişiye veya kişilere mali yönden bakacağına dair Asgari Gerekli Kazanca (Minimum Necessary İncome) sahip olduğunu beyan etmesini ister. Ouebec dışında bütün Kanada eyaletlerinde ve territory'lerde istenen “Asgari Gerekli Kazanç'ı gösteren tablo aşağıdadır. 
Aile toplam kişi sayısı/ Yıllar 

2017 2016 2015 
2 39813 539,371 538.618 
3 548,945 548,404 547,476 
4 o $59426 558,768 $57.642 
5 567400 566,654 $65377 
6 
7 
7 


FolatRuto 


14 SABLE ST. NORTH YORK, ON M6M3K6 


576,015 $75,174 573,733 
$84,631 583,695 82,091 
'nin üstünde her kişi için o $8,616$8,522 58,358 


SPONSORLUK GENEL KOŞULLARI: 

Şu koşullar dahilinde sponsor olabilirsiniz: 

* Kanada vatandaşı olmak, ya da Indian Act yasası çerçevesinde yerli olarak Kanada'da ikamet etmek, 


* 18 yaş ve üstü olmak, 879 Wilson Ave, North York, ON M3K 1E6 


* Kanada'da yaşamak, 

* Eğer Kanada dışında yaşayan bir Kanada vatandaşı iseniz, sponsorluğa i 

sermiş akrabanız PR yi gli Kanada'da yeşeren Cl Gl 647.430.2187  tostcu.com(&hotmail.com göstermek. Daimi olarak Kanada dışında yaşayacak iseniz kimseye sponsor olamazsınız. Eğer Ouebec'te yaşıyorsanız, sponsor olmak için Öuebec koşullarını da ayrıca karşılamanız gerekir 

Eşiniz veya eşinizin bakmakla mükellef çocukları için temel ihtiyaçları karşılayacak kadar geliriniz olduğunu ispatlamanız gerekmektedir. 
Aşağıdaki durumlarda sponsor olamazsınız: 

* Bir eş ya da partner sponsorluğunda Kanada'ya gelmişseniz ve PR aldıktan sonra beş yıl geçmemişse, 

* Daha önce birine sponsor olmuş ve bu kişi PR aldıktan sonra üç yıl geçmemişse, 

* Daha önce alınmış ve ödenmemiş, immigration kredisi, kesin teminat veya aile desteği ödemelerinin olması (hesapların kapanmamış olması) * İflas süreci içerisinde olma. 

* Engellilkten(disability) başka bir nedenle sosyal yardım alıyor olmak, * Şiddet içeren veya cinsel bir suçtan, bir akrabanın bedensel zarar görmesine neden olan bir suçtan veya bu suçlardan herhangi birine teşebbüs veya tehdit konusunda hüküm giymiş olmak, 

* Ceza infaz kurumunda, cezaevinde veya hapishanede olmak, 

* Yasal olarak hakkınızda Kanada'dan çıkartılma kararının olması, 416 578 4612 
* Hâlihazırdaki eşe veya çocuğa sponsorluk yapmak için başvuruda 5 © murat toy bulunmuş olmak ve başvuruyla ilgili bir kararın henüz verilmemiş olması www.murattoy.net 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Hazırsan başlayalım mı? 
Başlayalım. 

Peki, merhaba Peri, bize kendini tanıtır mısın? 
Merhaba. Benim adım Peri. 13 yaşındayım. 8. 
Sınıfa gidiyorum ve kedileri çok seviyorum. 
Kedilerin neyini çok seviyorsun? Bağımsızlıklarını mı mesela? 

Şu ana kadar belli bir sebebi olmadı ama diğer hayvanlarla karşılaştırdığımda en çok kedileri seviyorum. Kendi akıllarını kullanabildiklerini farkettim. Belki sizin dediğiniz gibi bağımsızlıkları içgüdülerinden de olabilir. 
Ama aynı zamanda küçücük vücutlarıyla 

çok hızlı ve aynı zamanda kıvrak oldukları için herhalde muhtemelen daha düşünceli olmaları da gerekiyor. Şu ana kadar bir 

sürü kedim olduğu için her kedinin farklı 

bir karakteri olduğunu biliyorum. Mesela Türkiye'deyken 8 tane kedim vardı. Her 

8 kedimin farklı özellikleri vardı. 3 ana 

kedi, Peko, Üzüm ve Teko. Peko ve 

Üzüm kardeş, Teko da Üzüm'ün oğlu. 
Normalde insanın en sevdiği, favorisi 

falan olmaz da Peko ailecek hepimizin 

en sevdiği. 

Neden? 

Çünkü Peko öyle bir kediki, kendini sevdiriyor. sevdiriyor ama bir yerde dur diyor. Kendi iradesi yani çok güçlü bir karakteri var. Hatta onu da Canada'ya getirecektik. Fakat 

o bahçeyi koruduğu için ve diğer kedileri de koruduğu için eğer Peko'yu buraya getirseydik bizim başçe korumasız kalırdı. 


Türkiye'den geleli ne kadar zaman oldu? 

2016'nın Ekim'i falan gibi. Okul başlarken eldik. 

İki ülkenin okulları arasındaki farklar konusunda ne 


Perfect Gazete 


fim 


pile: 


ÇOCUK 
GÖZÜYLE 


düşünüyorsun? 
Türkiye'deyken özel okula gittim, şu anda devlet okuluna gidiyorum. Belki o yüzden fark olabilir. Ama kesinlikle çalışkan öğrenciler arasında rekabet çok var. Buraya geldiğimde ilk haftalar çok iyi geçti. Ama zaman ilerledikçe farkettimki, rekabet olmması iyi birşey değil (Çünkü rekabet olmayınca hiçbir öğrencinin bir amacı olmuyor. Ve bu maalesef öğrencilerde başka zararlı alışkanlıklara da yönelebiliyor. 
Anladım. Bu durumda sana çok kolay geldi dersler sanırım. 

Tabiki. İkinci senem burda ve hala çok kolay geliyor. Bu çok iyi değil, çünkü derslerim de artık o kadar umrumda olmamaya başlıyor. 
Artık otomatik olarak kolay geliyor yaptığım herşey. Fakat liseye yakınlaştığım için lisede muhtemelen böyle olmayacak. 

Bunun garantisini verebilirim. 

Gülüşmeler... 

O yüzden kolay olsa bile tembel olmak istemediğim için yine de çalışıyorum. 


Peki İngilizce sorunun oldu mu? 

Ingilizce benim için sorun olmadı. Çünkü buraya gelmeden önceki okulumda hem normal İngilizce dersi vardı hem de başka desrler 

de alıyordum. 14-15 Kişi daha ileri İngilizce çalışıyorduk. O sınıfta İngilizce öğrenmek yerine İngilizce konuşulan bir ülkede normal derslerde ne yaptıklarını öğreniyorduk. 

Yani daha hayatın içinden İngilizce öğreniyordunuz. 
Evet, hep yabancı hocalar vardı 


Yenilik her zaman güzeldir ama başlangıçlar herkesi 

zcık korkutur. Sende nasıl oldu? 

Şimdi ben çok sosyal biri olduğum. 


li 


written and lustrated 


N.Peri Koloğlu 


için arkadaş bulmakta hiç sorun olmadı. Zaten gelince herkes beni içerisine aldı. Yeni birşey olduğunda korksan 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bile her şekilde bir grup seni içine alıyor. Fakat kolay arkadaş yapmak her zaman iyi birşey olmuyor. 

Nasıl yani? 

(Çünkü ben kolay kolay arkadaş yapabiliyorsam bazen bir insanı yanlış okuyup böyle 

kötü yönlerini görmemiş olabilirim. Sonra mesela arkadaşlık ilerledikçe bazı senin 

mutlu olmadığın özellikleri oluyor ve o 

yüzden arkadaşlığı bırakmak zorunda da kalabiliyorsun. 

Anladım. Ya da o arkadaşlık kurtarılmaya değerse uğraşıyorsun belki. 
Evet 


Günlerin nasıl geçiyor Peri? 
Bu aralar iyi geçiyor. Çünkü Canada'da ikinci senemde daha tecrübeliyim. İnsanların nasıl düşündüklerini daha iyi biliyorum. O yüzden kültür şoku birazcık daha azaldı. Daha iyi arkadaşlarım da var. O yüzden bugünler gayet iyi geçiyor. 
Aslında bu soruyu konuyu kitabına getirmek için sormuştum. Sen tanıdığım en genç yazarsın. 
Kitabından bahsedebilir miyiz biraz? 
Olur. Canada'ya tatile geldiğimizde annem bana bir defter almıştı. İçimden gelmiştiki ben bu deftere bir hikaye yazarım. O hikayenin böyle gerçek bir kitap olacağını hiç düşünmemiştim. İşte öyle bir hikaye yazmaya başladım. Hikayem de kediler hakkında Gülüşmeler. 
Tamam, sen kedileri seviyorsun. 
O çok belli. Sonra onu yazdığımdaysa annem babam dediki bundan kitap olur. Sonra da gerçekten bastırıldı 
Kitabın konusu ne? 
Moliy diye bir kedi var. Molly Molasses. Onun isminin de böyle olmasının sebebi aslında Peko'dan. Çünkü Peko normalde Pekmez. Molasses pekmez, sonra molasses kısaltırsan o da Molly oluyor. 
Çizimlerde aynı görünüyorlar zaten. Molly 
New York'ta yemek ararken birgün yanlışlıkla bir gemiye biniyor ve orda Samantha diye bir genç kızla karşılaşıyor. Sonra onunla Londra'ya gidiyorlar. 
Nasıl iletişim kuruyorlar birbirleriyle? 


500 1 Konuşarak değil ama 


daha çok bir kedi ve ç sahibinin iletişim kurması gibi. 
Yani sen kendi tecrübelerinden yola çıkarak anlattın. 
Evet. 
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Kitap basıldı... 
Kitap basıldı. Sonra Türkiye'de DER ve Remzi Kitapevi'nde vardı. Burada da Social Cafe 808'de var. 

Kitabın hangi dilde? 

İngilizce yazmıştım. 

“Harika. Peki yazarlığa devam etmeyi düşünüyor musun? 

Evet. Çünkü kitap devam edecek diye bitti. 
Yazar olmak nasıl bir his? 

İyi bir his. Gerçekten iyi bir his derken asıl iyi olmasının sebebi şu. Böyle kendine bir dünya yaratıyorsun. Yani bir dünya var ve istediğin herşeyi yapabilirsin. Mesela çok sevdiğin bir kitap serisini takip ederken veya bir televizyon dizisi izlerken sonraki bölümde ne olacak 

gibi seyirci veya okuyucu hep merak ediyor. 
Fakat sen o yaratıcı olunca herşey benim kontrolümde ve ben bu hikayeyi en iyi şekile getirebilecek gücüm var diyorsun. 

Tam da oraya geliyordum; bu aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk, öyle değil mi? 

Evet, o yüzden devam ettirmeyi planlıyorum. 


Benim kasdettiğim aslında senin kitabında anlattığın. 
hikayenin, verdiğin örneklerin okuyucunun hayatını etkileyecek olması. 

Evet. Asıl kitapların görevi şudur yani. 
Normalde bir insan yaşayarak öğreniyor. 

Ama kitap okurken mesela 10 senelik birşeyi birkaç saatte öğrenebilirsin. Yaşarken küçük küçük olaylarla ders alırız. Fakat kitaplarla başkalarının hayatlarının içine bakabildiği için bir sürü farklı perspektifleri oluyor. 

Kitaplarının devamını heyecanla bekliyor olacağız. 


Yazarlık dışında nelerle uğraşıyorsun Peri? 
Okçuluk yapıyorum. 4 senedir okçuluk yaptığım için artık İlerledim ve dersler de veriyorum. 

ÖK atmayı ne kadar zamanda öğrenebilir bir kişi? 

5-6 saatte genel kurallar öğrenilir. Sonra kendinizi geliştirmenin tek yolu çalışmak 


“Ama o da bir yetenek gerektirmiyor mu? 

Herşeyi yaparken, sadece okçuluk değil, müzikte falan da yetenek sadece başta yardım ediyor. Ama başarılı olmak için yetenek yetmiyor. Teknik de bilmek ve çalışmak 

gerekli. Mesela bizim bazı öğrencilerimiz var, başta yetenekleri yardım ediyor ama sonra 


pile: 


çalışmadıkları için performansları iyi olmuyor. 
Hatta ben birine yetenekli demeyi sevmem çünkü nasıl olsa ben yetenekliyim diyip. 
Çalışmayı bırakıyor. Bazen de insanlar benim yeteneğim yok diye bırakıyor. 

Katılıyorum. 


Biraz da gelecekten konuşalım. Burada birçok genç isede tatillerde falan çalışıyor. Senin böyle bir planın varmı? 

Tabiki. Çünkü insan çalışma ortamının nasıl bir yer olduğunu anlıyor. İleride daha başarılı olur insan, mesela bir ofise geldiğinde yabancı gibi olmaz. Bankada da retoranda da patron hep aynı, senin nasıl iş yaptığına bakıyor. 
Onların işi de yöetmek. Hem onu anlamak 

için hem de aynı zamanda çalışınca para kazanacağın için paranın nasıl harcanacağını, nasıl kullanacağını ve biriktireceğini de öğreniyorsun. Yani hem ekonomik olarak hem de işyeri olarak insan birşeyler öğreniyor. 


Anladım. Yaz tatilerinde çalışan bazı çocuklar biliyorum. Sonra bu benim param, istediğimi alırım. 
diyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? 

O çok akıllıca bir düşünce yöntemi değil bence. 
(Çünkü senden yıllarca tecrübesi olanları dinlemen gerekir. 


Ailen senin çalışmanı destekler mi? 

Çalışmaktan çok bazı görevleri nasıl yapmam gerektiğini öğrendiğim için ailem bunu destekliyor. 


Gelecekle ilgili planların var mı? 
Seneye liseye başlıyorum. Lise daha iyi bir 

yer olacak gibi hissediyorum. İş olarak şu an 'ne yapacağımdan emin değilim ama. Birkaç tane fikrim var. Mesela ben konuşkan biriyim, yazı yazmayı da seviyorum. O yüzden hukuk “demiştim. Ama aynı zamanda matematik ve fizik çok seviyorum. Uzay diyorum, astrofizik falan onlara da girebilirim demiştim. İkisi de çok ayrı konular ama en azından bir fikrim olması beni rahatlatıyor. 


Genelde kızların teknik konularda başarılı olacağına inanmazlar ya, hani kızlardan matematikçi olmaz falan derler. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? 

Saçma. Onlara ne? Bence insan bir yerde 


Perfect Gazete okurlarına ne söylemek istersin? 
Jümsenin size birşeyi yapmaya zorlamasına izin vermeyin. Fakat size çok değer veren bir insan sizden birşey yapmanızı isterse hemen hayır demeyin. 


- KOKOREÇ (Haftasonu) 
- MİDYE DOLMA 

- ÇİĞ KÖFTE 

- KELLE PAÇA 

- MANTI (Her Çarşamba) 


© (416) 887-7930 


© 2825 Danforth Ave. 
Toronto M4C 1M2 
© wwm.tuanafood.com 
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Tiz 


artık sadece kendi hayatı için karar verir. 
Sorumluluk alır. Artık kimsenin o insanı kontrol etmeye hakkı yok. Toplum istediği zaman istediğini düşünüyor zaten, hiçbir zaman senin mutluluğunu düşünmeyecekki. Arkasında bilimsel bir araştırma bile yok. Ben zaten böyle saçmasapan dedikodulardan birşey anladım. 
Dünyadaki en tehkikeli insanlar hiçbir şey bilmeyen ama o yanlış bilgilerini de sanki çok biliyormuş gibi söyleyenler. 

Kesinlikle. 

O yüzden insanlar inandıkları şeyi eğer çalışırlarsa başarabilirler bence. Benim küçücük bir umrumda bile olmaz. 


Teşekkür ederim Pericim. 
Ben teşekkür ederim. 


Çocuk Gözüyle köşemize katılan tüm çocukların ebeveynlerinden sözlü ve yazılı onay alınmıştır. 
Soru, yorum ya da bu köşeye katılım hakkınd. 
detaylı bilgi almak için Perfect Gazete ile irtibata geçebilirsiniz. 416.890.4240 


Lakefrönt 
Promenâde, 
Parki 


(O405.278.1664 


Sağlıklı bir yaşam sürdürmek her canlının en temel amacı ve doğal hakkıdır. Bütün canlılar ortak bir özelliğe sahiptir; OZ (oksijen), H20 (Su) ve besinlere ihtiyacımız var. Her canlı 

Özel şartlarda gelişir ve yaşamına devam eder. 
Biyolojik ortam vücudun normal fonksiyonunun denge durumunu sağlar. Eğer bu denge değişirse hastalıklara yol açılır. Çağdaş yaşam alanlarının toksik ortamında doğal olarak sağlıklı kalabilmek için vücudun nasıl çalıştığını ve kendimizi nasıl koruyabileceğimiz hakkında temel bilgiye sahip olmamız gerekir. Son zamanda “matrix” ve mitokondri üzerinde birçok araştırmalar yapılıyor. Toksinler günümüzün büyük sorunudur. Çünkü bizden önceki hiçbir nesil bizim kadar toksik maddelere maruz. 
kalmamıştır. Toksinin anlamı: vücudumuza giren ve hücrelerin dengesini değiştiren herhangi maddedir. İngilizce bilimsel terimi: “free radical". Ortalama bir insan her yıl yaklaşık 3-5 litre sıvı kimyasal maddeler, 5 kg besinlere katılan koruyucu maddeler, 20-30 

kg katı toksinler (nefes yoluyla) almaktadır. Şu an “xenobiotic" denen kimyasal maddelerin sayısı 100 binin üzerinde. Amerikan kanser derneği kanserin 9675'inin çevredeki toksinlerle ilişkili olduğunu kabul etmektedir. Toksinlerden arınma en iyi doğal tedavidir. Tarihi olarak 


Dr. Çiler Ataner 


toksinlerden arınma Hipokrat döneminden başlamıştır. O zamandan beri insanlar şifa bulmak için çeşitli usüllere başvururlar. Mesela Türk hamamları, sauna, bardak kapatma, 
masaj, su tedavisi, şifalı otlar, vs.Toksinler 2 
gruba ayrılır. Endotoksinler: vücudumuz her an her hücresi (100 trilyon olmak üzere) kendi metabolik toksinlerini üretir. Ekzotoksinler: (dışarıdan gelen) vücuda nefes yoluyla, besinlerle, sudan, cildimizden, stresle girer. 
Kirli hava, kozmetik malzemelerdeki bakteriler, virüsler, ilaçlar, tıp cihazları, mikrodalgalar, telefonlar, sağlıksız konutlar, aşırı ruhsal yüklenme, hastalıklara yol açmaktadır. 
Zamanımızda hastalıkların manzarası değişti Teknolojik gelişmeler ve tıp cihazları teşhisleri kolaylaştırdı. Modem tıbbın rolünü herkes tanımaktadır. Acil ve akut vakalara müdahalesi mükemmeldir. Maalesef modern tıp hastayı 

bir makine gibi görmekte ve “parçalayıp” tamir edecek gibi bakmaktadır. Bu yöntem kronik hastalıklara yol açmaktadır. Birçok ilaç yalnız semptomları kontrol etmekte ve bir süre 

sonra yan etkilerini göstermektedir. Yalnız Amerika'da senede 100 bin kişinin ilaçların yan etkileri sebebiyle hayatını kaybettiği bilinmektedir. Bir doktor size kendi kendinizin doktoru olmanızı ve hastalık başlamadan önce 


tedbir almanızı öğretmelidir. İşte bu hususta naturopathic doktorların rolü çok önemlidir. 
Biz, insan vücuduna bir bütün gibi (holistic) bakarız. Hastalıkların tedavisi değil, insanın bu hastalıkla tedavisini amaçlarız. Çünkü her insan değişik bir yapıya (genlere) sahiptir. 
İyileşme, şifa bulmak, dengeye (balansa) dönmek her canlının doğal vazifesidir. Yaşam kendi kendini sınırlayan bir prosestir. Doğa hiçbir yaşamın sonsuza kadar sürmesine 

izin vermez. Dünya sağlık tanımında “sağlıklı olmak” bedensel ve ruhsal, ayni zamanda sosyal ve ekonomik olarak, ilerlemiş yaşta bile kendisine yetebilmek olarak tanımlanıyor (Ottawa, 1986). 

Genç, güçlü, sağlıklı kalmanın yolu: temiz hava, temiz su, beslenmelere dikkat, bedeni çalıştırmak, engin olmak, stresten uzak durmak, pozitif düşünceler. 

Kalbinizi sevgiyle besleyin. Natüropatik doktor tavsiyesiyle antioksidan, vitamin, mineral ve Şifalı bitkiler, homeopatik ürünler kullanıp, ilaçlardan uzak durabiliriz ve kaliteli, uzun bir hayat yaşayabiliriz. 

DrAtaner 20 yıl Bulgaristan'da, Türkiye'de ve 

Libya'da kadın/doğum uzmanı olarak çalıştıktan sonra Kanada'da Naturopathic College mezunu olup, Doctor. 
of Naturopathic Medicine ünvanıyla çalışmaktadır. 


TÜM TORONTO VE ÇEVRESİNDE 
GÜVENİLİR, PROFESYONEL VE HIZLI ÇÖZÜMLER 


(Tin emlak satışlarımızda, 


CEP: 


satış gerçekleşene kadar reklam garantisi Toronto'nun en güvenilir mortgage firmalarında 


B ücretsiz danışmanlık hizmeti ve 
© en uygun şartlarda mortgage hizmetleri yönlendirmesi 


647.830.3043 
OFİS: 416.929.4343 


oz.baysalehotmail.com 
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KÖŞESİ 


Bora İnceoğlu 
Toronto 


ALACAHÖYÜK DÜĞÜNLERİ 


Merhaba Perfect Gazete okurları, 


Bu ayki yazımın konusu Alacahöyük ve civar köylerde düğün adetleri Alacahöyük, Çorum iline bağlı Alaca ilçesinin 15 km kuzeybatısındaki Hüyük köyündeki bir höyüktür. Bu höyükte dört ayrı kültür evresinden kalma 14 yerleşim ya da yapı katı saptanmıştır. 


Höyük eski çağlardan kalma medeniyet kalıntılarının zamanla tabii olayların tesirinde kalarak meydana getirdiği yayvanca toprak tepe. 
Anadolu'da bu şekilde tepe halini almış birçok eski köy ve kasaba vardır. 
Bunlara halk arasında tünsü, tünsek, yöğecik, üyücek, çeçtepe, tl tel, pulur gibi çeşitli adlar verilir. Bu adlar yalnız diş görünüşe bağlı olarak verilmiştir. En doğru ifade tarzı höyük denilmesidir. 


Ever bu yöremizin düğün adetlerini gelince, Alacahöyük ve civar köylerinin türlü çeşit ve biçimdeki çok güzel motifleri kadar o derece renkli düğünleri vardır. 


Düğün mevsimi güz mevsimidir. Bağ bozumu yaklaştıkça anaların, babaların, eşin, dostun yüreğini bir tatlı heyecan yakalar. Köy halkı, bağ bozumu biler bitmez kış azığını düzmeye başlar. Düğün hazırlıkları da artık yavaş yavaş tamamlanmış, dünürler gelip gitmiş, sözler alınmış, göz nuru el emeği çeyizler hazırlanmıştır. Geleneksel Anadolu misafirliğine tam bir örnektir bu düğünler. Köy halkı, misafirlerini 

rahat ettirmek için candan yürekten koşar. Bu mevzuda adeta yarış 


FOLKLOR 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halindedirler. 


Misafirler düğün yerine kendi başlarına gitmezler. Köyün başında davul zuma ile karşılanırlar. Mahalli oyunlar oynanır, halay çekilir. Gençler bu davul zuma eşliğinde el ele vererek çok hareketli figürlerle misafirleri Coştururlar. Sıra ikrama geldiğinde önce kendi dokumalarından bir örtü yayarlar. Ortasına sini altı denilen açılıp kapanabilen tahtadan bir altlık yerleştirilir ve üzerine yuvarlak bakır sini bütün ihtişamı ile oturtulur. 
Misafirlerin dizlerine koymaları için uçları nakışlı el dokuması peşkir verilir. 

Kendilerin hazırladıkları içecekler, çeşitli turşular, kermeçler (piliç ızgarası), kendi yaptıkları yufka ekmeğinden hazırlanan börek, bulgur pilavı, misafirlere düğün yemeği olarak sunulur. Eğer düğün sahibinin hali vakti yerindeyse siniyi nefis bir kuzu çevirmesi süsler. 


Yemek esnasında sazlar çalınır, şarkılar türküler söylenir, danslar oynanır. Bu danslardan sadece kadınlar tarafından oynanan 'Kartal Oyunu' çok beğenilen danslar arasındadır. Bu dans ta kadınlar başlarında geniş örtüler il bir avluda toplanır. Oyuncular zarif hareketlerle avluda sıçrar, döner, dolanır. Ve ortadaki avı avlamaya çalışırken dansçıların gölgeleri avlu duvarlarına aks eder ve ortaya çok zevkli dinamik görüntüler çıkar. 

Bir sonraki yazımızda buluşmak ümidi ile 


Bu konuda referans olarak Boğaziçi Üniversitesi “nin “Folklora doğru” dergileri alınmıştır. 


GA 5 6417 970 5912 


EVSENGUNDUZGİHOTMALLLGOM 


EVŞEN'İN MUTFAĞI 
AET YE 


TÜRK MUTFAĞININ EN SEÇKİN YEMEKLERİNİ, KENDİ EVİMİZDE, HİJYENİK BİR ORTAMDA SİZLER İÇİN HAZIRLIYORUZ. Za 
2 GÜN ÖNCEDEN VERECEĞİNİZ SİPARİŞLERİ HAZIRLAYIP,” 
© EVİNİZE TESLİM EDİYORUZ. 9. 
AYRINTILI BİLGİ , MENÜLERİMİZ VE FİYAT LİSTEMİZ İÇİN EVSENGUNDUZ(GWIXSITE.COM 


MESUT YAĞCI YÖNETİMİNDE 


© MYDENT DENTAL 


“0 Dişlerinizle ilgili acil sorunlarınıza hızlı, makul ve güvenilir çözüm 


öprü|implantlKanal tedavisilDiş beyazlatma|Porselen diş 


1280 Finch Ave. W. Suite 707, Toronto, M3J 3K6 


16.901.150 - Cell:416.712.3532 - F:416.901.1151 www.mydeni.ca - info&mydeni.ca 


Wwww.perfectgazete.com / 416.890.4240 


2 ACLURATE 


Canada'nın 7/24 Türkçe Accounting & Consulting Group Inc. 
yayın yapan tek radyosü 


PERFECT 


* Personal Tax Returns * Tax Problems Resolutions. 


« Self-Employee Tax « Financial Statement. 
Returns Preparations 


* Corporate Tax Returns o— *New Business Setup & Registrations 
* Accounting & Bookkeeping 
* Business and Tax 
— 


* GST/HST, Payroll, WSIB o Consulting Services Filings 


Ersoy Kalkan her Cumartesi saat 6:00'da 

FM 100.7 frekansında CANLI YAYINDA! (416) 636 0030 
info(daccontax.com 

O 416 890 4240 Www.accontax.com 

S www.radioperfect.net WWww.accurateaccountinggroup.com 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RADIO PEI 


v 


i. 
DJ BARKAN 


Toronto'da 2010 yılından'bu yana yayın yapmakta olan'tek radyo kuruluşu Radio Perfect yararına 
düzenlenen'Dostluk Gecesi 3 
Şubat 2018, Cumartesi akşamı The National Event Venue binasında Gerçekleşti. Bu yıl 8. düzenlenen geceye 300'ü aşkın davetli katıldı. 
Biletleri 2 hafta evvelinden tükenen. 
gecede Toronto Klasik Türk Musikisi Korosu'ndan kemanda Dikran 
İstanbul, kanunda Ercan Öztekin udda Ömer Çınar ve darbukada 
Sam Wazir'in yanısıra bağlama virtiözü Kazım Boran da solistler Grup Merhaba'dan Cenk & Saadet ve Deniz Tan'a eşlik ettiler. 

Dental Point/ Dr. Hasan Alkumru! 
emlak danışmanı Tolga Turanlı Mydent/ Mesut Yağcı ve emlak danışmanı Gülden Jenny Taçşı'nın 


2: Sponsor oldukları büyük hediye 
— çekilişi sonrasında dans ve 


artesi The 


gösterilerinin ardından davetliler, DJ Barkan ile sabahın ilk saatlerine kadar eğlendiler. 

Radio Perfect Dostluk Gecesi'nin gerçekleşmesinde sponsorlukları ve hediyeleriyle katkıda bulunan 
ABC Print, Accurate Muhasebe, Anatolian Folk Dancers & Ezgi 
Music, Ann's Hair Design, Asıf Karimov, Ressam Asuman Doğan ve Atanur Doğan, Baklava Gugen Boutigue LaVilla/Gönül Solmaz. 
Chef 47. Dentalpoint/ Dr. Hasan Alkumru, Engin Onat, Gülden 
Jenny Taşçı, Gökgöz Ailesi, Av. 
İbrahim Cintosun, İlkay Kaya, İstanbul Pastry, Marche İstanbul Mavi Travel, Meral Mary Altınada Murat Doğan, Mydent/ Mesut 
Yağcı, Namık's Hair Salon, Narin Pastanesi, Orkun Yalman Pide Mustafa, Polat Auto/ Özgür Polat, Seyfi Tomar, Sidar Demirer, Social 


National Event Vense 


Cafe 808, Sultan Eczanesi, Taxim Grill & Restaurant, Tolga Turanlı, Troya Windows/ Melih Alpersoy, 
Tuana Restaurant, United Steel / Umut Yılmaz'ın yanısıra 

Toronto ve çevre illerden bizleri destekleyen derneklerimiz, Kanada Alevi Kültür Merkezi, Türk Toplum Merkezi, Ankara Kitaplığı, Balkan Türkleri Derneği, Anadolu Halk Oyuncuları & Ezgi Müzik Grubu 
CHP Kanada Birliği Demeği ve 
Toronto Klasik Türk Musikisi Korosu'na 

fotoğraflarıyla anılarımızı ölümsüzleştiren Büşra Çiçek'e 

ve gönüllü hizmet veren diğer dostlarımıza tüm Radio Perfect ekibi adına teşekkürlerimizi borç biliriz. 

Ersoy Kalkan yönetiminde bulunan Radio Perfect, herhangi bir ayrım yapmaksızın, tarafsız, saygılı 

ve toplum menfaatlerini gözeten yayıncılık anlayışıyla, Türkçe konuşabilen tüm dinleyenlerinin hayatına pozitif katkıda bulunmak amacında. “Hatırlayın, kimse kucaklanamayacak kadar 

iri değildir” sloganıyla yayın yapan Radio Perfect yayınlarını 
FM 100.7 frekansı ve www radioperfect.net sitesinden ve akıllı telefon uygulamalarından takip edebilirsiniz. 

416.890 4240 
infoddradioperfecinet 


saver 


647.691.0060 


www.vellasauto.com 


« Learın& « FERVICE 


Vella's Auto güvencesiyle siz de araba sahibi olabilirsiniz 


$0 peşinatla | 96 aya kadar vadeli | No payments for up to 90 days O.A.C. | Üstelik kredinizi düzeltme imkanı sunuyoruz 


30,243 KM 
PRİCED $18,888 * H.S.T. 
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Perfect Gazete'ye hoşgeldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

Öncelikle beni konuk ettiğiniz için ben teşekkür 
ederim. 1963 Tokat doğumluyum. 1994 

yılında Kanada'ya geldim. Tabi gelir gelmez muhasebeciliğe başlamadım. İlk olarak Toronto Üniversitesi'nden diplomamın denkliğini aldım ve ingilizcemi geliştirmek üzerine yoğunlaştım Türkiye'de de muhasabeyle mi ilgiliydiniz? 

Tabi. Türkiye'de iktisat fakültesi mezunuyum. 
1978 yılında, lise biler bitmez bir muhasebe 
ofisinde calışmaya başladım. Liseden sonra üniversiteye 1 sene ara verdim. Yani mesleğe üniversiteden önce başladım. Sonra hem. 
çalıştım hem okula gittim 

Çekirdekten yeme dedikleri böyle birşey olsa gerek... 


Evet, aynen öyle oldu. Okula başlamadan muhasebenin tekniklerini, prensiplerini öğrendim diyebilirim. Tabi okulda bunun avantajları ve dezavantajları oldu benim 

için. Piyasa ve teorinin birbiriyle uyuşmadığı zamanlar oldu. Ama piyasa tecrübesinin okulda çok faydasını da gördüm. Mesela bir hocam "Çok biliyorsan gel sen anlat' demişti ve ben de kürsüye inip dersi uygulamalı olarak anlatmıştım. Öylelikle o hocamla aramızda güzel bir dostluk başladı. Daha sonra da 

0 hocam danışmanlık yaptığı bir şirkette 
muhasebe müdürü olarak çalışmama referans oldu. Ben de onu hiç utandırmadım. En büyük özelliğim vergi kanunlarıni ezbere biliyor olmamdı. Boş vakitlerimde kanunları okurdum. 
Değişiklik yapılan tüm kanunları ezberden bilirdim. Tabi bu çalışkanlığım ve azmim çalıştığım şirketlerle ve diğer danışmanlarla da ilişkilerimi genişletti 

Peki Kanada'ya gelmenize ne sebep oldu? 
Herşeyden önce kendimi aşmak istedim. 
Çocukluğumdan beri yurtdışına gitmek, dünyaya açılmak ve yeni şeyler öğrenmek hayalimdi. Kanada'ya gelmeden önce iş için çeşitli ülkelere gittim. Mesela Fransa, İngiltere, Polonya, Portekiz, Almanya gibi. 86-87 
yıllarında Almanya'da master yapmak için 1 

yıl kaldım. Sonra Türkiye'ye dönüp askerliğimi tamamladım ve Kanada'ya başvurumu yapıp buraya geldim. 

Buraya geldiğinizde sıfırdan mı başladınız? 

Tabiki. Türkiye'de aynı şirkette çalıştığım 2 
mühendis arkadaşım beni karşıladı. Bunun avantajı oldu ama lisan yeterli olmayınca sıfırdan başlamak gerekiyordu. Gelir gelmez lisan okuluna başladım. 

Sıfırdan başlamanın duygusal ve psikolojik yükünü nasıl taşıdınız? 

Ben hep para kazanmanın huzur getirmediğini düşünürdüm. Haftada 7 gün çalışıyordum ama 


ra konusunda bir hırsım hiçbir zaman olmadı. 


İşyerim için bütün özverimi kullanmazsam kendimi suçlu hissederdim. Fazla işkolik olmamdan dolayı cok stresli bir hayatım vardi. 
Buraya geldiğimde yeniden doğmuş gibi oldum. Buranın sakinliği, insanların birbirlerine saygılı tutumları, hatta trafikteki düzen bile burası benim aradığım yer dedirtti bana. İlk zamanlarda herkes gibi ben de önce çok 


çeşitli işlerde çalıştım. Sonra yavaş yavaş çevre edinmeye başladım. Çok stresli 

bir iş olduğu için muhasebe yapmak da istememiştim. 


Peki bu işleri yaparken gocunmadınız mı? 
Hayır, gocunmadım. Tam tersine, ben hep yeni birşey öğrendiğimi ve tecrübe kazandığımı düşündüm. Mesela halıda çalışan bir arkadaşımın yardıma ihtiyacı oldu. Ona yardım ederken halıcılık hakkında birşeyler öğrendim. İnşaatta çalışan bir arkadaşıma yardım ederken oradan yeni şeyler öğrendim ve bunlar biraz olsun el becerilerimi geliştirmeme sebep oldu. İyi bir seçim yaptığımı bilmek zorlukları daha kolay aşmama yardımcı oldu diyebilirim. Bakış açısını değiştirince zor olan işler bile insanı mutlu edebiliyor. 
Burada meslek hayatınıza nasıl başladınız? 
İtalyanlara ait bir inşaat şirketinde çalışırken birgün kaza geçirdim ve ayağım kırıldı. 
İşsizlik sigortasındaki bir yetkiyle konuşurken eğitim aldığım esas alanı sordular ve uzman olduğum alanda çalışmamın daha iyi olacağını söylediler. Onlar bana birkaç sertifika kursu önerdiler, ben üniversiteye gidebileceğimi öğrendim. Burada yetişkinler için olan bir liseyi bitirdikten sonra soluğu York Üniversitesi'nde aldım. Tabi geçinmek zorundaydım. Bu yüzden okula ancak yarı zamanlı gidebildim. 
Sonra ofisimi açınca ve işlerin sorumluluğu da çoğalınca okulu bitirmek kısmet olmadı. 
Türkiye'de serbest mali müşavirdim. Burada üniversiteye gitmemdeki amaç da yeminli mali müşavir olmaktı. 
Her işte bir hayır vardır. Ayağınızı kırmanız bir şans olmuş aslında. 
Öyle. Burada ilk başladığım zamanlarda bizim toplumumuz içinde bu alanda fazla kimse yoktu. Bu yüzden oldukça yoğun bir şekilde çalışmam gerekti. 17 senedir de aynı tempoyla çalışmaya devam ediyorum. 

Ailede bayrağı taşıyacak olanlar var mı? 

Büyük kızım bilim alanına yönelmek istedi. 
Oğlum daha çok fiziksel güç gerektiren el sanatlarıyla ilgili. Ufak kıza elimizde olmadan yüklendik, ona kabul ettirebildik. Kolejden diploması var. Zaman zaman başka işlere meylediyor. Ben herkesin gönlündeki işi yapması gerektiğine inanırım. Ancak o zaman canı gönülden çalışılır çünkü. Ama elinde bir altın bileziği olmasını da isterim tabi. O yüzden tecrübelerimi kızıma hep aktarmaya çalıştım. 
Burada ayrımcılık, ötekileştirme gibi sorunlar yaşadınız mı? 

Hayır. Öyle birşey olmadı. Benim en büyük sıkıntım ilk yıllarda dilden kaynaklı olarak kendimi ifade edememek oldu. Çalışmak için işyerlerini aradığımda aksanlı konuşmamdan dolayı ve mülakat İngilizcesine çok hakim olmamamdan dolayı kolay işe giremedim. 
Çalıştığım ortamdaki insanlara bu işi bildiğimi göstermek ve profesyonel iş ortamında bulunup gözlem yapmak için parasız çalışmaya bile razı oldum. 

Peki size destek olan kişiler oldu mu? 
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İÇİMİZDEN 
BİRİ 
Perfect Gazete 


" Ne yaptığınızı bilin ve bildiğiniz işi yapabileceğiniz en iyi şekilde yapın." 


Duran Erdem 


zi 


ai 
Evet. Üniversiteye devam ederken co-op programıyla en büyük desteği devletten aldim Daha sonrada okula giderken birkac muhasebe ofisinde staj yaptım, çalıştım 

Kendi ofisinizi açmaya ne zaman karar verdiniz? 
2001 yılında burda araba Satışı yapan Ali Er 
bey'le tanıştık. Araba sattığı alanda ofis olarak kullandığı bir tır kasası vardı. O ofis/kasanın bir bölümünü kullanmamı teklif etti. Oraya bir masa koyup ilk olarak onun muhasebesiyle işe başlamış oldum 

Yani ilk ofisiniz mobil bir ofis oldu. 

Tabi tabi. Hatta arayan birçok kişi ofis beklerken bir arazide bir tır kasasında bir muhasebe ofisi olmasına şaşırıyorlardı. İlk sene böyle 40-50 kişiyle tanışıp çalışmaya başladık. Sonrasında böyle gitmeyeceğine karar verip şu andaki ofisimize taşındık. 

Oldukça merkezi bir yerde ofisiniz. 

Ofisin yerini belirlerken önüme bir harita alıp en merkezi yere bakmıştım. Herkesin gelebileceği ve ulaşım konusunda kolay bir yer ararken 
2002 senesinde 450 Wilson Ave adresindeki 
ofisimize çapayı attık. O gün bugündür buradayız. Bilmeden öncüsü olduğum Wilson caddesi bölgesinde şimdi toplumumuzdan birçok işyeri açıldı. 

Yeni gelenlere ne tavsiye edersiniz? 

Öncelikle varsa lisan problemlerini çözmeleri gerekiyor bence. Hayata bir şekilde atılıyorsunuz, başlıyorsunuz. Ne şartlarda olursa olsun eğitime önem vermeliler. Belli bir yaştan sonra eğitime yeniden başlamak zor ama eğitim her yaşta gerekli. Zaten bir mesleki tecrübeyle buraya gelmiş kişiler bir de Kanada belgesi alırlarsa işleri çok daha kolaylaşıyor. 
Hem de orada yeni kişilerle tanışıp sosyal çevre yapma imkanı buluyorlar. Para kazanmak arkasından mutlaka gelir. 

Burada göçmen bir toplum olarak hem kendimizin hem de genel olarak Kanada'nın kalkınmasına yardım ediyoruz. Kanada herkesin herşeyi yapabileceği bir ülke. Yaş, cinsiyet, irk sorunları olmadan, ayrımcılık yapılmayan, tabiatın güzel olduğu, insan haklarının ön planda olduğu bir ulke. Yeterki ne yaptığınızı bilin ve bildiğiniz işi yapabileceğiniz. 


eniyi şekilde yapın. 
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Toronto'da Türk Kültür ve Folklor Dermeği'nin organizasyonuyla Bilim Barıştır isimli oyun sahnelenecek. 

1973 yılında, Türk tiyatrosunun kurucusu Muhsin Ertuğrul'un rehberliğinde 
kurulan AÇOK (Anadolu Çağdaş Oyunlar Kolu) Grubu'nun oyun yazarı Ümit Denizer'in yazdığı son oyun olan Bilim Barıştır isimli oyun Toronto'da perde 


açacak. 
Einstein rolünde sahnede Turk tiyatrosunun ve sinemasının Eye 


ünlü oyuncu Oğuz Tunç, İzafiyet Teorisini seyircilere interaktif bir oyun stili 

ile sunarak oynayacak. 

Albert Einstein rolündeki Oğuz Tunç, Devlet Konservatuarı mezunu, Ankara a Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. Ayrıca “Hayallerim, Aşkım ve Sen”, “Bitmeyen Oğuz Tunç /48 


Sevda" ve "Raziye" gibi başarılı filmlerin unutulmaz oyuncusudur. 


Yazım / Yönetim / Sahne Tasarımı: Ümit Denizer, Turgut Denizer Oynayan: Oğuz Tunç 
Süre: Tek perde, 70 dakika 


“Hayanterim; Akım ve Sen 
Filminin Unutmaz Oyuncusu 


Bu etkinliğin biletleri satışa sunulmuştur. 
Yer: Isabel Bader Theatre 
Tarih: 6 Nisan 2018, Cuma 


Ücret: VIP ön siralar $ 50.00 

Orta sıralar/ salon $ 40.00 
Arka sıralar/ Balkon: $ 30.00 
Üst ve Alt yan balkonlar $ 30.00 


satış merkezi: Marche Istanbul rin Street Unit:10A Toronto, ON. MGA 2T3 Tel: 416.782.8668 


TO ON. 


Hız, güven ve tecrübeyi birleştiren Profesyonel mortgage uzmanınız Asif Karimov size en uygun koşullarla mortgage alma imkanı sağlıyor. 


Vakit kaybetmeden arayın 


Asif Karimov 
Mortgage Agent | License# M09002353 Direct: (647) 298 9737 | Fax: (647) 497 6595 | asifk.office&gmail.com | asifkarimov&rmabroker.ca 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TURKISH SOCLETY of CANADA 


1,Adınız, soyadınız. a mi 
Öncelikle, derneğimiz Turkish Society of Canada'ya Perfect Gazele'de yer verdiğiniz için Turkish Society of Canada (TSC) allesi adına teşekkür ederim 

Ben, Nalan Gökgöz, 22 seneden beri ailemle birlikte Kanada'da yaşıyorum. 2009 senesinden beri Turkish Society of Canada'nın yönetim kurulunda görev almaktayım. 2014 senesinden beri iki dönemde Başkan olarak görevdeyim. 


2.Derneğiniz hangi tarihten bu yana aktif hizmet veriyor? 


iyor 
Derneğimiz 2006 senesinde 26 üye ile kurulmuş olup, bugün 450 nin üstünde üyesiyle çalışmalarına aktif bir şekilde devam etmektedir. 


3.Dernek olarak amaçlarınız neler? 
Derneğimizin başlıca amacı sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek, Kanada'daki Türk toplumunu bir araya getirmek, görünürlüğünü arttırmak ve bu çok kültürlü topluma entegre ve adapte olmasını sağlamaktır. 

Kanada'da Türk toplumu olarak söz sahibi olabilmemiz, kuvvetlenmemiz için, kendi kültürel ve sosyal değerlerimizin farkına varmak, yaşatmak ve bunları Kanada toplumu ile paylaşmak çok önemlidir. 

Bu ülkede ne kadar çok birlik ve beraberlik içinde kuvvetli bir toplum olursak, o kadar çok bu toplumun bir parçası olarak kabul ediliriz Bizler de derneğimiz kurulduğundan beri, adım adım bu amacımız doğrultusunda çalıştık, büyüdük ve büyümeye devam ediyoruz. 


4. Yönetimde kaç kişi var? 

Derneğimizin yapısını kısaca özetlersek; Dernek Yönetim Kurulumuzda 9 asil ve 2 yedek üye olmak üzere 11 üyemiz bulunmaktadır. 
Ayrıca, Etkinlik Organizasyon Komitemiz, Destek Komitemiz ve Telve Yayın Komitemiz. 
gibi etkinliklerimizi en kusursuz şekilde gerçekleştirmek üzere kurulmuş, etkin çalışan komitelerimiz bulunmaktadır. 


Kuruluştan bugüne devam eden kişiler var mı? 
Kuruluş gününden beri yönetim kurulunda devamlı çalışan tek arkadaşımız Rüçhan Akkök'tür. 

Cihat Enbatan 2007 senesinden, Cenk Sayın, Erdem Erinç ve ben de 2009 senesinden beri devamlı demek yönetim kurulunda görev aldık. 
Önemle vurgulamak isterim ki, 2006 senesinde kurucu üyelerimiz arasında bulunan ilk başkanımız Aynur İlkay, ik Telve editörümüz Esra Tokmakçı , Efnan Abacıoğlu, Melek Ökten, Abidin Akkök, Erdem Denizkuşu, Hasan Dinçer, Vedat Abacıoğlu ve Yusuf Tokmakçı'nın derneğimize destek ve katkıları devam etmektedir. 

Ayrıca 2009 senesinden beri Hülya Sayın, Meral Altınada, Rüçhan Akkök, Cenk Sayın 

ve ben etkinlik Organizasyon Komitesi olarak çalışmakta olup, birçok geniş çaplı ve yüksek kalitede etkinlikler gerçekleştirdik. 

Finans konularında Erdem Erinç ve hukuki konularda da Avukat Pınar Özyetiş çok uzun 


pile: 


zamandır derneğimize destek vermektedirler. 
Ayrıca kurulduğumuz günden beri bizimle yanyana çalışan ve bize destek veren, şu anda isimlerini tek tek sayamayacağım bir çok değerli gönüllü arkadaşımız bulunmaktadır. 
Son olarak ta dereğimiz kurulduğu günden beri maddi desteklerini esirgemeyen bir çok sponsorumuz derneğimizin gelişmesinde çok büyük rol oynamışlardır. 


&.Dernek olarak bugüne kadar neler yaptınız? 
Dernek olarak bugüne kadar amaçlarımız. 
doğrultusunda birçok başarılı etkinliğe imza attık. Etkinliklerimizi üç ana grupta özetlemek istiyorum. 
Birincisi, Kanada'da, anavatanımızdan uzakta, Türk toplumunu biraraya getirmeye, aynı değerler altında toplamaya, birlik ve beraberlik lışmaya yönelik etkinliklerimiz: iklerin başında, 120'den fazla gönüllümüzün ve sevgili Sunay Akın'ın destek verdiği "10 Kasım- Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü” etkinliğimiz gelmektedir. 
Ebedi Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaya, ama en önemlisi onun ilkelerini, öğretilerini ve düşüncelerini anlatmaya yönelik olan "Anma Günü" etkinliğimiz seneden seneye büyümekte olup, gerek Kanada'da gerekse anavatanımızda çok büyük ilg ile karşılanmaktadır. 
Bu grup altında gerçekleştirdiğimiz diğer etkinlikler arasında Bayram Yemeklerimiz ve Toronto'ya davet ettiğimiz sanatçı, tarihçi ve yazar misafirlerimizin (Hikmet Çetinkaya, Trio Tanini, Hande Dalkılıç, Mehmet Perinçek, Ali Türkşen, Ahmet Yavuz...) verdiği seminerler ve konferanslar bulunmaktadır. 
Tüm bu etkinliklerimiz Toronto'da yaşayan Türk toplumu tarafından büyük bir ilgi ile karşılanmaktadır. 
İkinci grup etkinliklerimiz ise, Türkiye'yi, Türk Kültürünü ve Türk insanını tanıtmak amacıyla yaptığımız kültürel ve sosyal etkinliklerdir: Bunların başında 3 ayrı etkinlikten oluşan, gene 170'den fazla gönüllü arkadaşımızın destek verdiği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” gelmektedir. Toronto'da yaşayan bir çok etnik grubun, Federal, Bölgesel ve Yerel politikacıların da ilgisini çeken etkinliklerimiz şu şekildedir: 
1. Toronto Belediyesi'nin katkıları ile düzenlediğimiz, Toronto'da, "Nathan Philips Sauare” Belediye Binasi Meydanı'nda, Türk Bayrağı'nı göndere çektiğimiz, 22'den fazla etnik grubun, bir çok parlemento üyesinin ve 1500'e yakın izleyicinin katıldığı "23 April-Turkish National Sovereigniy and International Children's Day” etkinliğidir. Bu etkinliğimiz. 
de seneden seneye büyümüş olup, gerek Toronto'da gerekse Türkiye'de çok büyük ilgi görmektedir. 
ILToronto Hospital for Sick Children hastanesinde, hasta çocuklara öğrelmek üzere gerçekleştirdiğimiz Kilim Dokuma etkinliği. 
İl. Special Olympics Ontario ile birlikte Zihinsel Engelli Çocuklar için düzenlediğimiz, 20'den fazla okulun, 200'ün üstünde öğrenci ile katıldığı bir çok spor dalının yer aldığı Spor 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DERNEKLERİMİZİ 
TANIYALIM 


Olimpiyatları 
Ayrıca, 2011 senesinde düzenlediğimiz “Turkish Cuisine" etkinliği, Türk Mutfağının inceliklerini, Kanada'lı yazar, öğretim üyesi ve misafirlere tanıtan çok başarılı bir etkinlik olmuştur. 

Her sene Nisan ayında York Bölgesi Polis Teşkilatı tarafından düzenlenen ve demek olarak davet edildiğimiz, 1000'in üstünde katılımcının olduğu "International Day for the Elimination of Racial Discrimination" etkinliğinde Türk masasında sunduğumuz el işlerimiz ve Türkiye tanıtım broşürlerimiz çok ilgi çekmektedir. 

Son üç yıldan beri York Bölgesi Polis Teşkilatı'nın Aralık ayı başında düzenlediği “Holidays in the Village" etkinliğine de katılıyoruz ve bize ayrılan mini okul binasını Türk motiflerini içeren süsler donatmamız ve Türk misafirperverliği gösteren ikramlarımızla büyük övgü almaktayız. 
Ayrıca geçtiğimiz yıllarda Toronto Kütüphanesi'nde gerçekleştirdiğimiz kilim “dokuma etkinlikleri, her sene 1 Temmuz'da Kanada Günü'nü kutladığımız pikniğimiz, "Atila Altıkat -Run for Peace" gibi etkinliklerimiz de çok başarılı olmuş etkinliklerimiz arasındadır. 


lerle 


Üçüncü grup etkinliklerimiz, yardıma muhtaç toplum, kurum ve kuruluşlara maddi destek toplamaya yönelik etkinlikler: 
Örnek verecek olursak: Haiti Depremi için yardım kampanyası, Van Depremi Yardım. 
Kermesi , Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne Yardım Kermesi, Heart and Stroke “Big Bike" etkinliği cok ses getirmiş etkinliklerimizdir. 
İlaveten, gençlere yönelik programlarımız olmuştur. Bunlar arasında 3 sene süresince York Üniversitesi öğrencilerine verdiğimiz eğitim bursu, üyemiz Mehmet Danış'ın katkısı ile-"Be Unreasonable" komposizyon yarışması bulunmaktadır. N 
2016 yılında Ryerson Üniversitesi Sosyoloji 
Departmanı, Göçmenlik ve Yerleştirme Bölümü ve RCIS Göçmenlik ve Yerleştirme Merkezi işbirliğiyle "Kariyer Tanıtım ve Networking Etkinliği" düzenledik. Bu etkinliğin amacı Kanada'da çalışmakta olan meslek sahipleri ile Kanada'ya yeni gelen, yabancı ülkelerde eğitim görmüş meslek sahiplerini aynı çatı allında toplayarak meslek dalları hakkında bilgi, tecrübe paylaşımını ve meslektaşlar arasında "networking" (letişim ağı) kurmayı sağlamaktı. 
Bizim için diğer sevindirici bir gelişme de, etkinliklerimiz ve gönüllü sayımız büyüyüp de, Toronto'da görünür hale geldikçe, maliyeti çok yüksek olan etkinliklerimiz için Kanada Hükümeti'nden mali destek alabilmemiz. 
Derneğimizin diğer büyük bir başarısı da, gönüllü arkadaşlarımızın editörlüğünü üstlendiği, bir çok değerli toplum üyemizin yazı katkıları ile destek verdiği online yayın organımız TELVE dir. 
Ayrıca dernek olarak, interaktif web sitesimiz ve aktif sosyal medya kanalları ile çok büyük sayıda toplum üyemize ulaşabiliyoruz. 

devamı 18. sayfada... 


Şubat, 2018 - Vol: 2/No:2 


www.perfecigazete.com / 416.890.4240 


NAKİT KABUL EDİYOR MUSUNUZ? AMAN DİKKAT! 


Mükelleflerin beyan edilmeyen nakit girişleri uzun vadede olumsuz sonuçlar yaratabilir. 
Nasıl mi? Okuyalım 


Kendi adına is yapan girişimcilere en çok ve Sk sorulan sorulardan biri * Çek veya banka kartı yerine nakit kabul ediyor musunuz?" dur. 
Müşterilerden gelen bu sorunun sorulma amacı büyük olasılıkla iki yönlüdür: 

Birincisi, eğer girişimci, nakit kabul etmeye istekli ise, müşteri HST ödemek zorunda olmayacağını varsaymaktadır. Müşteriye 

göre, satış işlemi nakit olarak yapıldığından, ortada ve kayıtlarda, hiç para izi olmayacağı varsayılarak , kayda geçmiş gelir olmayacak, dolayısıyla da Gelir Vergisi Kurumuna (CRA) bildirimde bulunulacak, vergiye tabi bir işlem yapılmayacaktır. 


İkinci olasılık ise, nakit kabul eden girişimci daha düşük bir fiyat için çalışma yapmaya istekli olabilir, çünkü ortada gelir vergisine tabi bir kazanç yoktur. Bu da yapılacak işin maliyetini düşüren bir faktör olarak varsayılır. 
Ancak hiçbir şey göründüğü gibi tozpembe olmayabilir. 

Birçok serbest çalışan girişimci nakit ödeme kabul edebilir ancak bunu müşterinin mutlaka beyan edilmeyecek gelir olarak anlamaması gerekir. Nitekim serbest meslek sahibi mükellefin bunu kabul etme nedenleri değişik olabilir. Girişimci nakit tercih edebilir çünkü kendi ürün tedarikçilerine nakit ödeyerek bazı erken ödeme indirimlerinden yararlanabilir. 
Veya kredi kartı ödemelerinde bankalara ödemek zorunda olduğu, servis ücretlerinden, nakit kabul etme suretiyle kaçınabilir. 

Diğer yandan, nakit alıp da beyan etmeyen girişimciler aslında, mevcut ve gelecekteki yaşamlarını büyük ölçüde olumsuz etkileyecek birçok duruma yol açtıklarının farkında değillerdir. 

Bu yazımda, neden serbest meslek sahibi mükelleflerin tüm gelirlerini beyan etmekle Kanada'daki yaşamlarında daha avantajlı bir konuma geleceklerini açıklamaya çalışacağım. 


Kredi Raporları 
Finansal kuruluşlar prospektif banka kredisi kullanıcılarının almış oldukları borcun anapara ve faizini geri ödeme gücü olup olmadığını tespit etmek zorundadırlar. İlgili kurumun kararı genellikle, kredi talep edenin gelir durumu, nakit Akışı ve kazanç analizlerine dayanmaktadır. 
Kredi talep eden kişi veya kurum başvurusu 

ile birlikte verdiği mali tabloları, vergi beyanı aracılığıyla, kredi faizini karşılayacağını 

geniş bir marj ile kanıtlayamayacağı sürece, kredi alabilmesi olası değildir. Kısaca, beyan olmadığı sürece, girişimciler için bir ipotek veya iş genişletmek için bir kredi olasılığı çok zayıftır. 
HST il ilgili olası sorunlar 

Serbest meslek sahibi bir girişimci eğer taşeron olarak çalışıyor ise, kendi ürün veya hizmet tedarikçilerine satın aldığı ürün veya hizmet üzerinden ödediği HST, kendisinin sağladığı ürün ve hizmetler üzerinden tahsil ettiği HST. 


tutarlarından düşülerek belirli dönemlerde Gelir Vergisi Kurumuna bildirilir. Eğer fatura, nakit ise ve taşeron tahsil ettiği HST tutarını beyan etmemiş ise, bu tutar aslında devlet hazinesi için tahsil edildiği kabul edildiğinden ve devlele ait olan bir tutar olduğundan dolayı, vergi dairesi tarafından önemle üzerinde durulmakta olup, kamuya zararlı bir davranış olarak yorumlanır ve ciddi zararlar doğurabilir. Bu durumlarda vergi denetim olasılıkları oldukça yüksektir. Bu durumlarda vergi dairesi sadece beyanname ile mükelleflerin tüm gelirlerini karşılaştırmaz. Buna ek olarak müteahhitler tarafından taşeronlara ödenen ödemeleri de karşılaştırarak düzeltme ve ceza talep edebilir. 
HST tahsil edip de, bunu beyan etmeyen girişimciler dolandırıcılık işlemek suçuna kadar uzanabilen suçlamalarla karşılaşabilir. 

Bir Girişim nasıl başarılı kabul edilir 

Bir an için bir işin son derece başarılı olduğunu varsayalım ve satmak veya ortak almak zamanı geldiğini düşünelim. 

Yeterli mali veriler olmadan, satış giderleri ve genel kârlılığı destekleyecek veriler alıcıya sunulmadan bu işi satmak veya bir ortak almak 
zor olabilir. Resmi raporlara, üstü kapalı, 420 
-430 ekleyerek raporlama, çarpık brüt kar marjı hesaplamalarına neden olarak ve diğer oranları da çarpıtarak belirsizlikler yaratabilir. 
Bu da işletmenin varlığını sürdürebilmesi konusunda ciddi yanılmalara yol açabilir Tarihsel veri işin büyümesini desteklemek için yeterli olmayabilir, bu da gerçek bir değer ile Satış yapmayı zorlaştırır. 


Emeklilik Planınız 

RRSP yıllık katkıları, mükelleflerin vergiye tabi gelirini azaltmak suretiyle, daha az 

gelir vergisi ödemek ve vergi ertelenmesini sağlayarak, büyüme için bir fırsat aracı olarak kullanılmaktadır. RRSP'ye katkılar kazanılan gelirler temel alınarak yapılmaktadır. Bildirilen gelirlerin az olması, yapılabilecek maksimum. 
katkı düzeyini azaltır. Azaltılmış katkı seviyesi, daha az para tasarrufu demektir, dolayısı ile de emeklilik için RRSP planı içinde yeterli para birikimi olmaması demektir. 

Serbest çalışan kişilerin, bordroya tabi, şirket emeklilik planları ile çalışan mükelleflere oranla, emeklilik için daha fazla tasamuf etme zorunluluğu vardır. Bunun için de kendi RRSP planları en güzel tasarruf yöntemidir. 
Aksi takdirde, serbest meslek sahibi kişiler nasıl tasarruf ederek, emekli olacak ve gelir sağlayacaktır? Bunun üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olduğunu sanıyorum. 


CPP 
Kazançlar CPP için maksimize değilse, bu durum prim katkılarını azaltır. İndirimli CPP katkıları ilerde hak edilecek emeklilik maaşlarını da olumsuz yönde etkiler. Ayrıca, emeklilik yaşı gelmeden oluşabilecek malullük durumlarında da hak edilen fonlar yine ayni oranda olumsuz etkilenebilir. Ölüm yanında, geride kalan aile bireyleri de düşük katkı miktarlarından dolayı yardımdan etkilenecektir. 


Yatırımlar 

Yaptığınız yatırımların ister gayrimenkul, 

ister faiz kazancı getirisi olan GIC veya hisse senetleri olsun, ilk yatırımın bir yerden gelmesi gerekir. Bu kaynak kesinlikle nakit olabilir ama önemli miktarda nakit kullanılan yatırımlar finansal kurumlar için bir sorun yaratabilir. 
Öncelikle, nakit mevduatın $10.000'i aşması halinde, kara para aklama ile mücadelede yardımcı olmak amacıyla, bu durum federal yetkilere bildirilmelidir. İkinci olarak, belirl 

bir süre içinde yavaş yavaş yatırılan fon yatırımı bile, yatırım faizi, temettü veya sermaye kazancı şeklinde gelir ve kazanımlar getirecektir. Sonuçta bu tutarlar, gelir olarak bildirilmelidir. Son vergi beyanında bildirilen T3 ve TS kazançları ile ilgil, bir rastgele denetleme masası soruşturmasında bile, sermaye kazançları sorun yaratabilir, orijinal para kaynağı gibi sorular sorulmasına neden olabilir. Gayrimenkul yatırımı için kullanılan nakit yatırımlar, daha fazla soruşturma fırsatı yaratır. Kiracılar kişisel vergi amaçları için kira ve ev sahibi de bir indirim olarak giderleri tahsil ettikleri kira bedelinden düşerler. Bu indirimler soruşturma konusu olabileceği gibi, ayrıca mülk sahipleri, ev satısında bir sermaye kazancı bildireceğinden, bu da yine bir soruşturma nedeni olabilir. 


Güvenli Bugün, Güvenli Gelecek 
Tüm nakit işlemlerini kaydetmek gi itibarını korur. Serbest çalışan kişiye güvence sağlar. İşletmeye finansal tarihinin bütünlüğü gibi bir itibar sağlar. Serbest çalışan kişilerin sübvanse edilen emeklilik planı olmadığı için, elde edilen tüm gelirleri beyanda bulunmak onların gelecekteki finansman desteğine büyük yarar sağlar. 

Her zaman olduğu gibi tüm okuyanlara bol kazançlı ve az vergili günler dilerim. 


Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı yazarın konuyla ilgili kişisel derlemeleri ve genel görüşleri/yorumları olup, tüm hakları yazara aitlir. Kaynak göslerilse dahi köşe yazısının. 
tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısının bir bölümü, alıntılanan 


köşe yazısına aktif link verilerek kullanılabilir. 
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İŞİLANLARI 


İŞ FIRSATLARI “üsmscnen 


416.923.3662 
1404 Yonge St. 
Toronto, ON M4T 1Y5 


BEYTİ KEBAP 
Student Border Services Officer * Tecrübeli garson 


Work and travel abroad with International Experience Canada 

Explore the world, imagine the possibilities 

Are you looking for your next adventure? Want to work and travel in some of the most beautiful locations in the world? 


As a Student Border Services Officer (SBSO) you will work with Border Services Officers (BSO) to determine the admissibility of people and goods to Canada. 


905.848.2590 
1650 Dundas St. East 
Mississauga, ON L4X 223 


Imagine. 

* taking yourlunch break at the best ramen noodle (| | Most opportunities are full-time from May until the enJ o SOLMAZ FOODS house in Tokyo of August. Part time re-employment is possible fom O * Tecrübelikasap 

*  goingon an early morning jog along the Emperor's | September to April. * Yetiştirilmek üzere kasap Canal in Amsterdam Houriy rates: SBSOS are paid $12.93 to $25.94 per hour, yardımcısı 

*  backpacking through the luscious rainforests of depending on their current level of study. * Şöför Costa Rica Elligibility and experience » Parttime şarküteri elemanı 


* o unwinding on the beaches of Australia after work “It may be those who do most, dream most.” 


To be eligible, you must be a full-time student at a recognized post-secondary 


institution (CEGEP, college, university, ete) bie 


If you are between 18-35 years old, IEC gives you the opportunity to do just that. Our agreemenis with foreign countries and territories make it easier for you to get . 
work permits with our partners. Work abroad to help und the trip of a lifetime. Gain new skills, ear new 

languages, experience different cultures and explore 


places ihat you never thought you could 


https-/www.canada.ca/en/immigration-refugees- 


citizenship/services/canadians/international-experience- 


canada.htm! 


Gy 


Reliable Phinters & Decorators 


N N 


PAINTERS 
NEEDED FOR INTE, 

TOOLS, CAR & SIN R TAL 
16. sayfadan devam... 
7.Yıllar boyunca karşılaştığınız zorluklar neler? 


Bizler gönüllü olarak çalışıyoruz ve sırasında iş, aile, sağlık sorunlarımızı bir tarafa bırakıp 


büyük fedakarlıklarla toplumumuza faydalı TSC. 


olacak işleri başarıyla ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Yaptığımız etkinliklerin yüksek 


kaliteli olmalarından dolayı maliyeti çok yüksek. 


Bu bazen bir zorluk olarak karşımıza çıksa da, çok değerli sponsorlarımız sayesinde bu zorluğu aşabiliyoruz. 

Karşılaştığımız diğer bir zorluk da insan gücü. 
Etkinlik Komitesi ve Destek Komitesindeki arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar, ama etkinliklerimizin çapı her geçen yıl daha da büyüdüğü için, daha fazla sayıda gönüllüye ihtiyaç duyuyoruz. Sevgili Hülya Sayın'ın gayreti ile gönüllü sayımız yüksek olmakla 


İ BOYA 


term; and 


sociology or police studies. 


Preference will also be given to Canadian citizens. 


be returning to full-time studies in the next academic 


16 Jutland Rd. 
Etobicoke, ON M8Z 29 


meet the minimum age reguiremen to work in the province or territory where the job is located Praference may be given to students in a field related to the job such as criminology, lav, security, aw enforcement, psychology, 


: 


Before applying, you must possess a valid driver's 


GATESTONE & CO 
Representatives 

Location: North York 
Wage: $17.00 / hour 


including weekends 


Strong communication skills both verbal 


and written, 


/ 


KANIYOR 


Location: Toronto 


Wage: $15.00 — 17.00 /hour 
Hours: 20 — 40 hrshveek 
Strong communication skills both verbal 


IN GEREKİYOR 


birlikte, gönüllü arkadaşlarımızın çalışma devamlılığı konusunda zorlukla karşılaşıyoruz. 
Bir etkinlikte çalışan arkadaşımız, bir sene sonraki aynı etkinlikte çalışamayınca gönüllü arayışına eğitimine tekrar zaman ayırmak gerekiyor. 


and written, 


8.Bu dernekte görev yapmanın en mutluluk verici yani nedir? 

Dernekte görev almanın en mutluluk verici yanı, takım ruhu ile, birlik, beraberlik ve uyum. 
içinde çalışarak,toplumumuzun yararına bir 

çok başarılı etkinliği ortaya çıkarmak. Günün sonunda tüm yorgunluk ve özverilerden 

sonra ortaya güzel bir etkinlik çıkınca, tüm Sıkıntıları unutuyorsunuz ve tekrardan motive oluyorsunuz. 

Her geçen yıl artan sayıda gençlerimizin. 
aramıza katıldığını görmek ve yapılan etkinlikler sayesinde üyesi bulundukları Türk Toplumu 


Position: Customer Service 


Hours:Flexible shifts, days or afternoons 


IMARKETİNG SOLUTIONS GROUP 
Position: Contact Centre Agents 


license that allows you to drive a motor vehicle. 
https.//muw.canada.calen/services//obs/opportunties/student. 


905-814-8629 
PERMASI 


416.514.0733 
5050 Dufferin St. Unit 122 


Toronto'da iş hacmi yüksek restoran 


Müşteri Hizmetleri Temsilcisi 


416.898.8956 


— CİLANVERİN 
Toronto ve çevre illerdeki iş ilanlarınızı ücretsiz olarak paylaşabilirsiniz. 

416.890.4240 info&perfecigazete.com 


ile gurur duyduklarına tanık olmak bizim için en büyük motivasyon kaynaklarından biri diyebiliriz. 

8.Derneğe yeni üye kabul ediyor musunuz? Katılım şartları nedir? En çok hangi alanda desteğe ihtiyacınız var? 

Derneğe yeni üye kabul ediyoruz. 16 yaşını doldurmuş, TSC üyeliğini herhangi siyasi, dini ve ticari amaç için kullanmayan herkes üyemiz olabilir. Gönüllülük demeklerin aktif bir şekilde hareket edebilmesi açısından çok önemli bir kavram. Gönüllülük işini ciddiye alan, takım ruhu ile çalışabilecek, bundan herhangi bir şahsi çıkar amaçlamayacak herkesin desteğine 


ihtiyacımız var. 

Ben son olarak, TSC Yönetim Kurulu adına tüm üyelerimize, sponsorlarımıza ve de gönüllülerimize bize verdikleri destek için çok teşekkürler ederim. 
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GALLERY HITTITE/ Valentine show 


Ressam Sara Bilge Çağlar'ın sahibesi olduğu Gallery Hittite, 1 Şubat, Cuma akşamı Valentine Show isimli resim ve heykel sergisinin açılışını yaptı. 

16 Şubat, Cuma tarihine kadar 
sürecek olan sergide Sara Bilge Çağlar'ın yanısıra Mustafa Çetin, 

ve Gabriel Ruhi Tuna gibi sevilen sanatçılarımızın eserlerine yer verilecek. 

Gallery Hittite 107 Scollard St. 
Toronto, Ontario MSR 164 adresinde 


BUKET UZUNER ile İçinden Şarkı Geçen Romanlar 


Ankara Kitaplığı tarafından 
İçinden Şarkı Geçen Romanlar 
ismiyle düzenlenen etkinlik 4 
Şubat Pazar akşamı Art Sauare Galeri'de gerçekleşti. Yazar Buket Uzuner'in kitaplarından pasajlar okuduğu etkinlikte, sevilen müzisyenlerimiz Belcem Baydere, Sidar Demirer, Bülent Gçktaş 

ve Eren Baki ise romanların içinde geçen şarkıları çalıp seslendirdiler. Türkiye'de ÇYDD aracılığı ile kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla! 
düzenlenen etkinliğe oldukça yoğun bir katılımın gözlendi. 
Ücretsiz etkinliğin ikinci yarısında ise yazar kitaplarını imzaladı. 


Balkan Türkleri Demeği yararına düzenlenen 
Kadınlar Günü yemeği 
2 Mart 2018, Cumartesi v 
erleri on Community FO 


$75.00 
12 yaş ve altı çocuklar $60 


19:00- 01:00 


Elite Grande Restaurant 

1126 Finch ave. West Unit 7 

Toronto, ON > 
AYGÜN'MAMMADOVA 


Free parking FRIDAY MARCH 2, 2018 

DES EVENT ONY 

Tele S5 
Vediha Vataner: Cander 2 S0 verile 647.700.5320 z 


Mala Care: 


ETE GRAND 
712 Finh Ave, 
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TORONTO 
HABERLERİ 


ŞUBAT 2015 


ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ'NDEN SEMİNER 


(ODTU Mezunlar Derneği Kanada 

(ODTU Alumni Association of Canada, 

OAAC) Share Your Knowledge Serisi'nin 4 
ilk etkinliği olarak 6 Ocak'da Bloor/ 

Giladstone Library'de Brand Building 

üzerine bir seminer düzenledi. Katılımın ” 

ücretsiz olduğu ve herkese açık semineri 2 n reklam dünyasının tanınan ismi Haluk Mesci verdi. Yaklaşık 1 saat süren seminere yoğun bir ilgi vardı. OAAC tarafından iki ayda bir tekrarlanması planlanan seminer serisinin ikincisi Tax Filing uzerine 22 Mart'ta Northern District Library'de 6pm'de gerçekleşecek, Gelecek seminerleri öğrenmek için osac.eventrite.com sitesini ya da OAAC facebook sayfasını takip edebilirsiniz. 
wn facebook com/odtualumnicanada 


4 Şubat Pazar günü Mercadante'nin 
1 Due Figaro isimli operasının 
Kanada premiyerinde Kontes 
Rosina rolüyle başrol oynayan mezzo soprano Beste Kalender, oyun sonrasında Kanada'da ilk olarak verilen Stuart Hamilton Ödülü'nü kazandı. Voicebox: 
Opera kuruluşu, oluşturduğu fonla 
2017 yılı başında vefat edene 

dek birçok sanatçının önünü açan Stuart Hamilton'ın ismini yaşatmak 


ÜRK TOPLUM MERKEZİ'NDEN KADINLAR GÜNÜ YEMEĞİ 


Turkish 
Community 
Heritage Centre of Canada - Turk 
Toplum Merkezi 
Kadınlar Günü 
Yemeği 


dö Turkish Community Heritage Centre of Canada A ar Bam 2 be Canda Rena Ana 


2018 KADINLAR GÜNÜ YEMEĞİ 


m A Eş ad m0 


Bu anal görü hap beraber ayara bike olmanın öcünü yakalayan 
Günlük yaşamın etikleri birz kenara 


8 Mart 2018, 
Perşembe 


$ 65.00 
18:30- 23:00 


Old Mill, Brule C 
Room 


21 Old Mill Road 
Toronto, ON 


Free parking 


Nur Erkoç 
416.235.1711 
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Hergün oturduğum yerden sincaplar izliyorum. 
Sincaplar, dışarıdan bakıldıklarında oradan oraya koşan ve sürekli yiyecek peşinde koşan hayvanlar gibi gözükmekle birlikte yakından incelendiklerinde ilginç bir yaşam tarzı olduklarını görebilirsiniz. 


Bahçedeki ağaçlarda yaşayan sincapları, internet kaynaklarından ve belgesellerden topladığım bilgiler ışığında izlemeye başlayınca, sincapların yaşamlarıyla insanların karakterleri arasında bağlar kurmaya başladım. 


İnternetin bilgi kirliliği içerisinde, topladığım bilgilerin doğruluğunu teyid etmek fırsatım. 
olmadı ama zaten burada bilimsel bir çalışmadan çok sadece izlenimlerin paylaşımı söz konusu olduğu için bilgilerin doğruluğu çok önem taşımıyor. Toronto'nun her köşesinde karşımıza çıkan aceleci sincapların, hayatımıza sadece sevimli görsellik katmalarına ilaveten ruhumuza da birşey katabileceklerini düşünüyorum. 


Sincapların en sevdikleri yiyeceğin fıstık olduğunu düşünecek olursak, kendilerinin tipik Kanadalılar olduklarını kabul edebiliriz. Sürekli koşu yapmaları ve yoğun bir şekilde sebze 

ve meyve aradıklarına bakılırsa, yaşadıkları ülkenin insanıyla tam bir uyum içinde olduklarını görüyoruz. 


Sincaplar örnek bir aile hayatı yaşıyorlar. 
Yiyeceklerinin bir kısmını buldukları yerde hemen yedikten sonra taşıyabildikleri kadarını alıp yuvalarındaki aile üylerine götürüyorlar. Bu arada, her sincap ailesinin bir taneden fazla yuvaları var ve bu yuvaların hepsini kullanıyorlar. Ortalama yılda iki kere 'doğuruyorlar ve her ilenin yine ortalama yılda 4-7 tane yavrusu oluyor. Dişi sincaplar yavrularını çok iyi korurken, erkek sincap da Sürekli yiyecek topluyor. 


Okuduğum bir yazıda sincapların tek eşli bir hayat sürdürdükleri ve birinden biri ölene kadar aynı eşle yaşadıkları yazıyor. Hatta geceleri sincapların birbirlerine sarılarak uyuduklarına dair bilgiler bile mevcut. Dediğim gibi; bu bilgilerin doğruluğunu bilemem ama şu bir gerçek ki, aile içinde hangi ağaçta ve hangi bahçede yaşanacağına erkek sincap karar veriyor ve dişi sincap onu takip ediyor. Hava şartlarına ve değişen koşullara göre ağaç değiştirmeye karar veren erkek sincap, yuvanın korunaklı ve sağlam olmasını sağladıktan sonra dişi sincap, yavrularını çok dikkatli bir şekilde tek tek yeni yuvaya taşıyor. Aralarında yuvanın manzarası veya bahçe bölgesinin prestiji konusunda tartışma çıkmıyor. En azından dışarıdan böyle gözüküyorlar. 


Gördüğüm kadarıyla sincaplar güzel oldukları kadar aynı zamanda kibar hayvanlar. Şu ana kadar hiç kavga eden ve birbirlerine şiddetle bağıran sincaplara rastlamadım. Ayrıca potansiyel tehlikeleri çok iyi tespit ediyorlar 


SİNCAPLAR 


A 


KANADA 
GÜNLÜĞÜ 


Birgi Ülgenalp 
Toronto 


ve ona göre hareket etmeyi öğreniyorlar. 
Örneğin; yoğun araba trafiği olan yollarda 


karşıdan karşıya geçmeden önce uzun uzun 


trafiğin azalmasını bekliyorlar ve güvenli olduğuna emin oldukları zaman teker teker 


karşıya geçiyorlar. İki veya daha fazla sincap 


aynı anda yolu geçmeye çalışmıyor. Bütün bu risk analizlerine karşın, maalesef hergün 


yollarda araba altında ezilmiş sincap ölülerine rastlıyoruz. Tabii ki sincaplar arasında da söz dinlemeyen, inatçı ve başına buyruk yaşayan, 


kurallara uymayı “ot olmak” kabul eden, kötü huylular da mutlaka vardır. Sincap da olsa 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güzellikleri seyredebilecek zamanları da sevdiklerimizle paylaşmalıyız. Bakarsınız; gün gelir büyük bir şirketin başkanı veya prestijli bir üniversitenin dekanı olabilirsiniz ama hayatınız boyunca Labrador kıyılarını, Alberta göllerini, Nova Scotia dağlarını görmeye Zaman ayırmadıysanız, Ottawa'da müzeleri, Montreal'de dar sokakları, Niagara'da şelaleyi 


Blue Jays maçında pizza ve bira paylaşmanın keyfini yaşamayı bilmiyorsanız silin © 


paylaştığınız filozofça yazılarınızı sosyal medya 


hesaplarınızdan. 


güzel kuyruğu olması yetmiyor, akıllı olması da 


lazım tabii ki, 


Sincapların aramızda güvenle yaşamaları ve güzellikleriyle hayatımıza renk katmaları 


konusunda daha dikkatli olmamız gerektiğine 


inanıyorum. Özellikle Toronto'nun kuzeyinde yeni yerleşim yerleri açmak için yok edilen ormanlarda yaşayan tüm hayvanların başka bölgelere kaçışmaları sırasında otoyollarda yoğun bir şeklide ölüyor olmaları, Kanada ibi bir ülkeye hiç 


Sincapları inceleyin, sincap gibi yaşayın. Hem sorumluluklarınızın bilincinde hem hayattan keyif alarak. Ama en önemlisi sevdiğiniz insanın yanında olun, beraber geçirdiğiniz ve geçireceğiniz her dakikanın tadını çıkarın. 


Sincaplar gibi yaşayın... Pişman olmazsınız. 


Bir kırmızı sincap gibi renkli ve “perfect” bir hayatınız olmasını dilerim. 


yakıştıramadığım bir görüntüdür 

benim için. Üstelik, kutsal kitaplarda tasvir edilen cennetlerin hiçbirinde sincap, tavşan, rakun figürlerine rastlamadığımıza göre, bu hayvancıkların yaşadığımız dünyaya ait olduklarının bilinciyle hem arabalarımızı sürerken lütfen daha dikkatli olalım hem de yerleşim yeri açmak için ormanlara zarar veren anlayışa karşı çevreci grupları daha fazla destekleyelim. 


Gündelik yaşamımızda sincapların hareketlerini daha yakından ve dikkatli takip ettiğimiz zaman onlardan öğreneceğimiz çok şey olduğunu görebiliriz. Sosyal medya üzerinde, hayatımızı kolaylaştıracak yaşam derslerini paylaşmak yerine onları uygulamalı, kariyer ve para peşinde koşarken bir yandan 


4.215 #4 


7 gün açık 
10 AM -10PM 


KEBAB 
DÖNER 
LAHMACUN 
PİDE 


SALATA VE 
TATULAR 


905.848.2590 


650 Dundas Street East, Mississauga 


ISTANBUL 


CUISINE 


gezmeye vaktiniz yoksa, sevdiğinizle birlikte bir 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EEE... Biz DE ERENLERDEN SAYILIRIZ, HANGİ AĞACI, | HANGİ TAŞI ÇAĞIRIRSAM YANIMA GELİR 


NASSEDDİN 


MEHMET 
HAMZAOĞLU 


İTAŞ YANINA GELSİN. 


(Yi O HALDE HACA, SÖYLEDE ŞU 


EE... BİZ KİBİR NEDİR BİLMEYİZ, o GELMEZSE BiZ GİDERİZ” 
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Önerileriniz ya da paylaşımlarınız için infodperfectgazete.com adresine yazabilirsiniz. 


4000 yıl sonra, aynı dile 
geri döndük... 
EMS Sed 
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SAĞLIKLI YAŞAM 


Bir ay önceki yazımda sizlere, spor yapmanın faydalarından ve öneminden bahsetmiş ve çocuklarımızı mutlaka spora yönlendirmemiz gerektiğini belirtmiştim. Bu ayki yazımda 

ise spor dallarına göre çocuklarda spora başlama yaşının ne olması gerektiğini çocuğumuza uygun spor dalını seçerken nelere dikkat edilmesi konusunda bilgiler vermeye çalışacağım. 

Çocuğumuzun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için spor yapması çok önemlidir. Büyümenin hızlı olduğu dönemlerde çocuğun bedeni çok değişken bir yapıya 

sahip olduğundan, genç yaşlardaki fiziksel bozuklukları önlemede ve geciktirmede, spor önemli bir rol oynar. Yapılan araştırmalar, 

okul çağındaki çocuklara düzenli spor yapma alışkanlığı küçük yaşlarda kazandırıldığı takdirde, bunun ileriki yıllarda da devam edebildiğini göstermiştir. Çünkü yaş ilerledikçe düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmak zordur. Bu nedenle sağlıklı olmanın en önemli koşullarından biri, spora erken yaşlarda başlamaktır. Takvim yaşları aynı olsa da, 

her çocuğun beden yaşları bir olmayabilir. 
Dolayısıyla, spor tercihlerinde beden yaşı da mutlaka göz önüne alınmalı. Aksi halde spor yapalım derken, spor yaralanmaları ile karşı karşıya kalınabilinir. Ancak, Takvim yaşına göre çocuklarımızı küçük yaşlarda aşağıdaki spor aktivitelerinden başlatabiliriz. Çocuklar 2-3 yaşlarda, sadece koşma, yakalama, zıplama gibi temel hareketleri yapabilirler. Dolayısıyla bu yaşta bir spor tercihi yapmak yerine çocuklarımızın bu aktivitelerin içinde olduğu, eğlenceli oyunları ailesiyle ve arkadaşları 

ile oynamaları tercih edilmelidir. Bu amaçla bahçede koşma, yürüme, dans etme, suda gözetim altında oynama ve ciddi deneyimli 


kişiler eşliğinde jimnastik gibi aktiviteler ye 


seçilebilir. 
Çocuklar 4-6 yaşlarda, dans etme, yüzme jimnastik, ip atlama, arkadaşlarıyla eğlenceli oyunlar oynayabilir ve bisiklete (3 tekerlekli) binebilirler. Bu yaşta çok deneyimli kişiler eşliğinde yüzme ve jimnastiğe başlanılabilir. 
Sporun 3 temel ana branşı olan Jimnastik, Yüzme ve Atletizm, aileler tarafından 3-6 yaşları arasında tercih edilmesi gereken en önemli spor branşlarıdır. Özellikle Jimnastik ve yüzme sporları, küçük yaşlarda çocuklarımıza kas-kemik yapısının kuvvetlenmesi, sinirkas koordinasyonunun mükemmel seviyeye ulaşabilmesi, bedeni daha bilinçli bir 

şekilde kullanabilme ve kasların esneklik kazanabilmesi, duruş bozukluklarının düzeltilebilmesi, dengenin kazanılması, sosyalleşebilme, yaşıtları arasında daha aktif ve girişken olabilme, her alanda daha fazla başarı gösterebilme, daha olgun ve sorumluluk sahibi olabilme gibi bir çok temel özellik kazandırır. 

Altı yaşından sonra ise artık yavaş yavaş 


çocuklarda güvenli SPOR BRANŞI ve kontrollü hareket © yMNASTİK yapma yeteneği gelişir YZME 

ve spor tercihleri 

yeteneğine ve o spor branşına karşı olan ilgisi ile oluşmaya başlar. Çocuklar 
7-10 yaşlarda artık, 
Jimnastik, yüzme, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, bisiklet, tenis gibi sporlarla ilgili 

temel eğitime ve bunların birleşimini 


FUTBOL(SOCCER, 
YBOL 

"BOL 

TENİS 

BADMİNTON 

SOUASH 


TEMEL EĞİTİM 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başlayabilirler. Bu yaşlarda o spor dal ile ilgili temel eğitimlerin yanında, mutlaka çocuklara el-göz ve hareket koordinasyonunu geliştirici çalışmalar yaptırılır. Boks, tekvando, karate güreş, kürek ve atletizm gibi daha çok kuvvet gerektiren sporlara ise çocuklar mutlaka 10 yaş sonrası başlamalıdırlar. 

Sonuç olarak, kız erkek ayırmadan çocuklarımızı yeteneğine ve ilgi alanına uygun herhangi bir spor dalına yöneltmemiz, sağlıklı mutlu, kendine güvenen ve herkesle iletişim kurabilen, sosyal bir birey olabilmelerinde büyük önem taşımaktadır. Ancak unutmamalıyızki, beklentilerimizi yüksek tutup, mutlaka her spor yapan kişinin, üst düzey bir sporcu olacağı yanlışına düşmemeliyiz. Çünkü neticede bu iş, yetenek, çok çalışma ve disiplin gerektirmektedir. Sonuç ne olursa olsun spor yapmanın size kazandırdığı, başta sağlıklı bir birey olmanın yanındaki tüm ayrıcalıkları tüm. 
hayatınız boyunca göreceksiniz. 

Herkese sağlıklı, mutlu ve spor dolu günler diliyorum. 


TEMEL TEKNİK 


10-12 Yaş 
10-12 Yaş 


Sürekli reçetesini transfer eden her hastaya 


tansiyon ölçme aleti hediye. * Aile doktorları var 


* Eve ücretsiz ilaç servisi var 
* Kendi dilinizde iletişim kurabiliyorsunuz 


SULTAN ECZANESİ / Dr. Asim Hoca 
1118 Finch Ave West. Unit 8, Toronto, ON M3J 3J4 


Telefon: 416.551.3155 Fax: 416.551.2899 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ra Şifreli Çengel Bulmaca 


Numaralı dairelere denk gelen harfleri, şifre sözcükteki kutularada yerleştirin 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647.691.0060 www.vellasauto.com 


Vella's Auto güvencesiyle hayalinizdeki arabayı sürebilirsiniz $0 peşinatla | 96 aya kadar vadeli | No payments for up to 90 days O.A.C. | Üstelik kredinizi,düzeltme imkanı sunuyoruz. 
2017 GMC SAVANA 2017 BMW 3301 2015 MERCEDES-BENZ 

2500 EXT #NP6002 XDRIVE #NP3636 .CLA250 #NP5861 


8,520KM 11,444 KM 31,180 KM 
PRİCED $28,998 * HS.T PRİCED $32,387 *HST. PRİCED $39950 *H.ST PRICED $37,888 * 


*AJI prices plus HSTandilicensing. 2017 vehicles are previous daily rentals. Vehicles subject to avali 


Top 16 
Salesperson 


hş profesyonel ekibiyle; 
Evinizi 90 gün içinde satamazsa Tai R 


< G Üllğınız evden kar etmezSehiz, ko NG : .Eviniz satılana kadar reklamını yâpi dl| 


or 


Direkt: 47.2007734 My eN 


0ffice:416-745-2300 İLKAY Y 
EST REALTY INC. iprorealestate0gmail.com ai 


Be enza ae tarar MWW.beautifulGTAhOMES.COM  saraşutrunatiyay 


